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EDİTÖRDEN... 


Kasım 2017, 119. sayımızdan merhaba! 


Kış soğuklarının kendini göstermeye başladığı kasım ayı, geldi çattı. Sonbaharın saltanatı son buluyor, kış göz kırpmaya başlıyor yavaş yavaş. 


Bu ay, Türk halkının gelmiş geçmiş en büyük lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün olduğu bir günü içinde misafir etmek zorunda kalıyor: 10 Kasım'ı. 
Eminim ki sorsaydık, Kasım da istemezdi bu kara günü kendine, Aralık'a ya da Ocak'a atmak isterdi sorumluluğu belki, kim bilir... Bu yüzden biz de yazarlarımızdan Ahmet Gürel'in bize ulaştırdığı ulu önder Atatürk'ün güzel bir resmini kapağa taşıyarak, Kasım'ın üzüntüsünü biraz olsun azaltmak istedik. Sevgiyle ve özlemle anıyoruz, eserleri- ne her daim sahip çıkacağız... 24 Kasım 1928'de ise Mustafa Kemal Atatürk, “Millet Mektepleri”nin Başöğretmenliğini kabul etmişti. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Hayatını bu mesleğe adayan, öğrencilerine değer veren, yaptığı işin bilincinde olan tüm emektar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Son zamanlarda sosyal medya ve haber mecralarında gördüğümüz öğrencilerine sevgiden ziyade nefretle yaklaşan “yalandan öğretmen”lerin soylarının ise acilen tükenmesi dileklerimizle... 


Bu ayki moda sayfalarımızda, “2018 Kış Sezonu Ayakkabı Trendleri”nin ve “Simsiyah Kombinler”in de içinde bulunduğu “kışa hazırlık teması”nı hissetmeye başlayacaksınız. Moda severleri oldukça sevindirecek diye düşünmekteyiz. :) 


Kasım geldi diye tatilden vazgeçmiyoruz tabii ki, hiçbir zaman! Kış kendini hissettirmeye başlarken, size oldukça farklı bir tatil fikri sunuyoruz: TRENLER! Farklı bir tatil yaşamak için en güzel tren güzergâhlarını sizin için derledik. İçinde seyyah ruhu taşıyan herkes bu fikre bayılacaktır. Özellikle naçizane benim de en büyük gezi hayalim olan, Moskova'dan Japon Denizi'ne kadar yolculuk eden Trans-Sibirya Ekspresi'nin rotasına bakarsanız, sizi de cezbedeceğinden oldukça eminim. Yeri gelmişken, bu efsane tren yolculuğunun, Paulo Coelho'nun yeni sayılabilecek olan şahane kitabı “Elif”in de ana konusunu oluşturduğundan bahsetmesem olmaz... 


Evini çok seven ev kuşları içinse, dekorasyon sayfalarımız yine dopdolu. Küçük Bir Alanı Geniş Göstermenin 11 Yolu ve İç Mekânlarda İllüzyon konularımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz. 


Dosya konularımızdaki başrolde ise, çoğumuzun bağımlısı olduğu, herkesin farklı çeşitlerini sevdiği ve hiç içemeyeni bile kokusuyla cezbeden bir arkadaşımız var: Kahve! Kahve hep sağlıksız ve olumsuz yönleriyle gözümüze çarpsa da aslında oldukça fazla yarara sahip bir içecek. Bu içerikte kahveyi biraz (!) övmüş olabiliriz, ondan bahsederken tarafsız olmak ne mümkün... :) 


Bu ay sizler için, yıldızı yeni parlamaya başlayan yetenekli İzmirli oyuncu Alican Albayrak'la ve bir piyano dehası olan ve Antalya'dan ilham alarak bestelediği şarkıyı bize anlatan Manolo Carrasco ile söyleşiler gerçekleştirdik. 


Umuyoruz ki diğer sayılarımızı olduğu gibi, Kasım sayımızı da çok seveceksiniz. Keyifli okumalar... :) 


Aralık sayısında görüşmek dileğiyle, sevgiler... 
Duygu Asker Aksoy 
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ARZUM SUPERSTAR İLE 
TARARKEN MÜKEMMEL 
DÜZLEŞTİRME 


Arzum Superstar saç düzleştirici fırça, iyon teknolojisi sayesinde saçları tararken düzleştiriyor, saçlara dolgunluk ve parlaklık katıyor. 


Arzum, bakımına önem veren kadınların vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Arzum Superstar saç düzleştirici fırça ile bakımına önem veren kadınlar, saçlarını kolayca şekillendirerek dolgun saçlara kavuşuyorlar. 


YAĞMURLU GÜNLER 
FLO İLE ÇOK RENKLİ 


Yeni koleksiyonuyla tüm çocukları hayallerindeki ayakkabılarla buluşturan herkesin ayakkabıcısı FLO'da, mevsim sonbahar olunca birbirinden sevimli yağmur çizmeleri kendini gösteriyor. 
İçi kürklü modeller minik ayakları sıcacık tutarken, yağmura karşı dayanaklı yapısı sayesinde ayakları ıslanmaktan koruyor. 
Mavi, kırmızı, pembe gibi canlı ve alternatif renklere sahip çiz- 


meler sonbahara renk katıyor. 


Örümcek Adam, Frozen, 
Minions gibi sevilen karakterlerin yer aldığı lisanslı çizmelerin yanı sıra çiçek, puantiye ve geometrik şekillerdeki rengârenk baskılar 


ile fiyonk detayları, çocukların yağmura eğlenceli şekilde adım atmasını sağlıyor. 


Cilt bakımının geleceğini şekillendiren Anew, düzenli kullanıldığında bir yıla kadar devam eden etkisiyle ta- 


Anew Reversalist Infinite Effects'i yarattı. AVON'da bir ilk olan ve dönüşümlü olarak kullanılan 2 farklı 


cts kolajen üretimini önemli ölçüde artırıyor. Aynı 


koyu renkli lekelerin görünümünü düzgünleştirmeye yardımcı oluyor. 


8 Hwlik KASIM 2017 


zelenmiş cilt görünümü yaratan yeni gece bakım kremi 


kremden oluşan yeni Anew Reversalist Infinite Efte- 


zamanda ince çizgi, kırışıklık, düzensiz cilt tonu ve 


Anew'den Etkisi Bir Yıla Kadar Devam Eden Gece Bakım Kremi: Anew Reversalist Infinite Effects 


Anew teknolojisiyle geliştirilen 
Anew Reversalist Infinite Effects, düzenli olarak kullanıldığında etkisini bir yıla kadar sürdürüyor. 

2 farklı kremden oluşan gece bakım ürününün ilk kremi phyto * 
kompleks ile cildi tazelerken, ikinci kremde yer alan SuperRetinol yaşlanma belirtilerinin görünümünü hafifletmeye yardımcı oluyor. 


LEVPS*IN YENİ SEZON 
SKINNY JEANLERİ STİLİ 
YENİLİKLE BULUŞTURUYOR 


Levi's” 1934 yılında kadınlar için tasarlanan ilk jean olan 70L'i tanıttı. İkonik marka, o tarihten günümüze, kadınlardan aldığı ilhamla tüm vücut tipleri için pek çok ürün tasarladı. Levi's” 
2017 sonbaharı için hazırladığı skinny jeanler, mükemmel görünüşleriyle bu sezon da ön plana çıkıyor. Yüksek belli, orta belli, uzun veya kısa paça giyilebilen skinny jean koleksiyonu, yıl boyunca çok yönlü bir rahatlık ve şıklık sunuyor. 


SAĞLIKLI YEMEKLER 
KORKMAZ İLE OKULDA DA 
MİNİKLERİN YANINDA 


Korkmaz'ın Essentials Beslenme Kutuları, rengârenk seçenekleri ve bakteri oluşumunu engelleyen paslanmaz çelik iç haznesi ile hem küçüklerin hem de büyüklerin vazgeçilmezi olacak. 


Essentials Beslenme Kurtuları ile sağlıklı yemekler beslenme saatinde miniklerle olurken, bakteri oluşumunu engelleyen paslanmaz çelik iç haznesi ve darbelere karşı ekstra dayanıklı yapısıy- 


lada anne ve babaların içi rahat olacak. 


Burkina Faso'lu Kadınların Güzellik Sırrı Shea Yağı 


Loccitane'la Türkiye'de! 


Shea yağı binlerce yıldır Burkina Faso'lu kadınların zorlu iklim koşullarında ellerini ve yüzlerini korumak için kullandığı doğal bakım ürünlerinin içeriği oldu. 
1980'lerden bu yana Burkina Faso'lu kadınlar ile yapılan 30 senelik ortaklık sonucu, LOCCITANE Shea yagının gücünü kremlerine taşıdı. Shea ürünlerinden oluşan ürün gamı Shea'nın doğanın mucizesi olarak nitelendirebileceğimiz hikayesini onurlandırırken, yenilikçi ve öncü yapılarıyla cildi besleyen bir örtü gibi kaplıyor, tüm gün cildin pürüzsüz ve nemli kalmasını sağlıyor. 
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STEMENS'TEN 
KUMAŞ 
TÜRÜNE 
ÖZEL 
KURUTMA 


Siemens'in yenilikçi kurutma makineleri sayesinde, çamaşırları ipe asarak kurumasını beklemek sona eriyor. İhtiyaçlara uygun farklı teknolojik özellikleri ile tekstil türüne göre en uygun ve verimli kurutmayı sağlayan Siemens i0500 serisi ve i0700 serisi kurutma makineleri hem çamaşırlarınızı hem de zamanınızı koruyor. 


Spor ve outdoor giysileri gibi farklı ku- 


maş türleri için özel programlara sahip 

yeni Siemens iO500 serisi WT45W46STR, 
WT7W4660TR ve WT47W461TR kurutma makineleri; 40 dakika hızlı kurutma programı ile kış ve sonbahar aylarının en büyük yardımcısı oluyor. 


Singer'in Yeni Elektronik Taşınabilir Modeli; Featherweight C240 Dikiş Makinesi 


Dikiş makinesinin mucidi SINGER, şimdi evlerde özel dikiş alanı olmayan ya da dar alanda çalışmak zorunda kalan kadınlar için yepyeni bir ürün geliştirdi: SSNGER FEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesi... Yeni ürün hafif olması, boyutları ve taşınabilir özelliği ile fark yaratıyor. Elbise ve giysi dikenler için geliştirilen benzersiz SINGER Entegre Eşit 
Besleme Sistemi sayesinde de kalın kumaşlardan ince kumaşlara kadar her 


tür kumaş için hassas dikiş olanağı sağlıyor. 


Başlat/Durdur tuşlu hız kontrolü de makinenin maksimum dikiş hızını istediğiniz şekilde ayarlayabilmenize yardımcı oluyor. Ürün, 70 dahili dikişle temel, esnek, dekoratif, aplike ve kapitone dikişler arasından seçim yapabilme özgürlüğü tanıyor. STAYBRIGHT LED lambalar, gölgeli alanları ortadan kaldırıyor ve dikişalanınızın net bir şekilde 


görülebilmesini sağlıyor. Ürünün 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sağlam metal gövdesi ve paslanmaz çelik taban plakası, uzun kullanım ömrü ve dayanıklılığı da beraberinde getiriyor. Alt beslemekapitone, düğme dikişi ve daha birçok dikiş için serbest hareketli dikiş özelliğine sahip olan ürün, kadınlara dikişte yardımcı olacak iğne paketi, masuralar, makara başlıkları, yedek makara pimi, makara pimi keçesi ve sert koruyucu kapak gibi aksesuarlarla birlikte satışa sunuluyor. 


MOBİL YARATICILIKTA 
DÖNÜM NOKTASI: 
XPERTIA XZI ARTIK 
TÜRKİYE'DE! 


Sony Mobile, Motion-Eye” kamerası, HDR ekranı, süper yavaş çekim ve tamamen yeni 3D Oluşturucu özellikleri ile çığır açan Xperia XZLVi Türkiye'de satışa sundu. Premium tasarımı ile sürükleyici eğlenceyi sunmak üzere Sony inovasyon ve ses teknolojilerinden yararlanan Xperia XZI, insan gözünün yeteneklerinin ötesine geçen detayları yakalayan en son teknoloji Motion 

Eye” kamerası ve 3D Oluşturucu 


özelliği ile geliyor. Xperia XZI 
4 
nb 


bununla birlikte HDR ekran da dahil olmak 

üzere, ekranda muh- 
Sonbaharda Yataş'la 
Yatak Odalarında 
Renkler Geçidi! 


Yataş Bedding Renklerin Harmonisi Nevresim Grubu'nun tüm 


teşem görüntüler için 

sınıfının lideri görüntü 

teknolojileri ve yüksek çözünürlüklü ses ile pre- 


mium dinleme deneyimini de içinde barındırıyor. 


ürünleri yüzde 100 pamuk dokuma kumaştan üretiliyor. Ranforce 
59 tel dokuma sıklığı kalitesinde olan setler, tüm ürünlerinde çift 
yönlü kullanıma da imkân veriyor. Kumaş yapısı dokuma pamuktan oluştuğu için nefes alan, sağlıklı ve uzun ömürlü dokusuyla dikkat çeken Renklerin Harmonisi Nevresim Grubu, renk ve canlılığı yatak odalarına taşımak isteyenlerin favorisi olmaya aday. 


UWaterWipes 


THE WORLD'S PUREST BABY WIPES 


CHEMICAL FREE 
99.94 Water 
0.16 Fruit Extract 


gele . © 


DÜNYANIN EN SAF ISLAK 
MENDİLİ WATERWIPES 


Bebeklerin narin cildine özel 9699,9 saf su ve 960,1 greyfurt çekirdeği özütü kullanılarak üretilen dünyanın en saf ıslak mendili Waterwipes anne bebek kategorisinin hızla yükselen adresi! 


Bebeklerin narin cildi, en saf içe- MM. 
riklere ihtiyaç duyar ve yetişkinlerin cildine göre çok daha hassastır. Bu nedenle mümkün olan en yumuşak ve en saf malzemelerle temizlenmesi gerekir. Bebeklerin hassas cildi için özenle tasarlanan WaterWipes, sadece özel olarak arındırılmış ve yumuşatılmış su ve küçük bir damla greyfurt çekirdeği özütü ile yapılan dünyanın en saf ıslak mendilidir. >. 
Greyfurt çekirdeği özütü, anti mikrobik özelliklere sahip doğal bir cilt kremidir. 9699,9 saf su ve 960,1 greyfurt çekirdeği özütü kullanılarak üretilen ve cildi tahriş etmeyen WaterWipes, Al- 


lergy UK ve Amerika Ulusal Egzama Derneği tarafından onay- 


lanan dünyadaki tek bebek ıslak mendilidir. 
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SOKAK HAYVANLARINA 
BESLENME NOKTALARI 
OLUŞTURULDU 


Ödemiş Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü ne- 


e 


deniyle kentin belirli bölgelerinde sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturdu. Belediye yetkilileri ve hayvan severlerin katkılarıyla sokak hayvanları- 


na yiyecek verildi. 


Kordon'da Yeni Dönem 


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi gününden itibaren Kordon'da “saatli çöp toplama” sistemine geçiyor. Elektrikli çöp araçlarının gün boyu ring seferleri gerçekleştireceği yeni uygulamada, kuralları çiğneyenler için para cezası da var. Büyükşehir, Kordon'daki konteynerleri ise kısa süre içinde kaldırarak bulundukları beton alanları “yeşile “ çevirecek. 


30 ilçenin tamamında, sorumluluk alanındaki ana arter, meydan ve bulvarların yıkanıp süpürülmesi için Ağustos ayından bu yana 79 araç ve 465 personelle görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi 


de Kordon'daki çöp toplama sistemini değiştiriyor. Hazırlanan yeni çalışma programına göre, Kordon'daki konteynerler kaldırılarak atıklar gün boyunca İzmir Büyükşehir Bele- saatleri arasında 15 dakikalık, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 30 dakikalık, 12.00 ile 14.00 saatleri arasında 15 dakikalık, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında 30 
dakikalık, 17.00 ile 02.00 saatleri arasında 15 dakikalık, 02.00 ile 07.00 arasında ise 60 dakikalık periyotlar halinde Kordon'da ring yapacak. 


diyesi'nin elektrikli, çevreci ve sessiz çalışan araçları ile toplanacak. 


2 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlayacak “Eg - 
yeni sistemde, çöp toplama araçları 07.00 ile 10.00 lim 


Konteyner Bölgeleri “Yeşil Alan” Olacak 


İzmir'in gözbebeği Kordon'un daha temiz olması için başlatılacak yeni uygulamaya, bölgedeki vatandaşların da destek vermesi gerektiğini bildiren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çöp poşetlerinin yere bırakılmayıp toplama araçlarına verilmesi 
gerektiğini, belirlenen kurallara uyulmaması durumunda 5326 
Sayılı Kabahatler Kanunu'nun “Çevreyi Kirletme” başlığı altında yer alan 41. maddesi gereğince yasal işlem yapılarak para cezası uygulanacağını bildirdi. Büyükşehir yetkilileri ayrıca, mevcut konteynerlerin kısa süre içinde kademeli olarak kaldırılacağını ve bulundukları beton alanların “yeşil alana” dönüştürüleceğini de söyledi. 
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30 Kasım 1925 yılında Türkiye Büyük are'in Othello adlı eseri ilk kez Londra'da sah- 
Millet Meclisi kürsüsünün arkasına ası- nelendi, İzmir'in ilk kulübü Karşıyaka Spor 
lan bu yazı, bir milletin kurtuluşunun Kulübü 1 Kasım 1912'de kuruldu. Yine 1 
ve özgürlüğünün başlığıydı. Ve o mil- ye Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti Lalet, kurtuluşunun önderi Başöğret- ; / tin Alfabesine geçti, 1954'de Cezayir men Mustafa Kemal Atatürk'ü soğuk i z i Bağımsızlık Savaşı başladı, 1962'de bir kasım sabahında kaybetti. O yüz- a. ? o zaman dağılmamış olan Sovyetdendir, kasım ayı gururla hüznün harman- ler Birliği Mars'a ilk rozeti fırlattı, landığı bir aya dönüştü bizim için. Dokuzu beş 1998'de Avrupa İnsan Hakları Mahgeçe çalan o siren sesinde diktik, hüzün başımızı eğdiremedi. o kemesi kuruldu. Tarihteki ilk hava sal-Çünkü bir yas değildi, en güzel hatıraydı, sevgiydi, hiç sönme- ( dırısıda 1 Kasım 1911'de gerçekleşti, İtalyecek bir özlemdi. ya Trablusgarp'ta Osmanlı'ya karşı hava saldırısı düzenlemişti. 


YAZI: EZGİ.BAĞCI 


Kasım güzün son zamanları, kışa hazırlıktır. Tarih de kasım “Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği kavayında yeniliklere gebe olmuştur. Kasımın ilk gününün ayrıbir Oo rayabilmesidir.” 
önem taşımakta tarih sayfasında... I Kasım 1604'te Shakespe- -Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1934 
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25 Kasım 1958'de Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği Yunus Emre Orotoryosu 
New York'ta seslendirildi. Halk Ozanlarımız'dan Aşık Mahsuni 17 Kasım 1940'da dünyaya geldi. 


şılık verecekti. Dört yıl süren ve milyonlarca insanın ölümüne, Osmanlı Devleti'nin ise tamamen parçalanmasına neden olan |. 
Dünya Savaşı, 11 Kasım 1918'de Almanya ile İtilaf Devletleri ara- 


sında yapılan antlaşmayla sona erecekti. 


£ derim Gazne Hükümdarı Gazneli Mahmut, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Genç Osman ve şu an Eski- 


şehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Yılmaz Büyükerşen Kasım ayında doğmuştur. 5 Kasım 
2006'da ise eski Baş- 


DE AN! bakanımız Bülent ew vi ' Ecevit'i kaybettik. 
a . 


ğa 
> Avia k 5 Kasım 1934'te Devlet Tiyatro- 
SAP . ları kuruldu. Kasım ayında doğan Osmanlı Ordusu 26 Kasım 1548'de Halep'e, 5 Kasım 1638'de ai i > sanatçılarımız Metin Akpınar, Er- Mısır'a girdi. 3 Kasım 1939'da Gülhane Hattı Hümayununun v b) - dil Yaşaroğlu, Vahi Öz, Sait Faik (o açıklanmasıyla Tanzimat Dönemi başladı. 25 Kasım 1870'te ilk a i ) Abasıyanık, İlhan Berk, Ediz Hun, Oo mizah dergimiz Dyojen'in ilk sayısı yayımlandı. 4 Kasım 1909'da ii Reşat Nuri Güntekin, Ayşen Gru- Oo Haydarpaşa Garı resmi törenle açıldı. 14 Kasım 1914'te Fuat Uzkı- 
&G) ASİ da, Perran Kut- ef © nay ilk Türk Filmi olarak kabul edilen Ayastefanos'taki Rus Abi- 


> man iken; Yahya Kemal Beyatlı, Nejat Uygur, desi'nin Yıkılışı'nı çekti. 1 Kasım 1922'de Osmanlı Saltanatı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla sona erdi. 13 Kasım 1944'te 
Ahiska Türkleri acı bir olayla Ahiska'dan sürüldü, 26 Kasım 1950 
Türkiye Kore Savaşı'na katıldı, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. 11 Kasım 2008'de son İstiklal Gazi- 


miz Mustafa Şekip Bingöl yaşamını kaybetti. 


Erol Taş, Divan Edebiyatı şairi Baki, Suat Taşer, İsmail Dümbüllü, Gönül Ülkü Özcan vefat eden sanatçılarımızdandır... 


Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de Türkiye BN Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Başöğretmen ünvanı verildi. . G8 


1926'nın Kasım'ında, Atatürk'ün de büyük saygı duyduğu ün- Bi lü Hint Şairi Tagore İstanbul'a gelmişti ve Başöğretmen Mustafa 


EE YL Türk Milletinin hem acısı hem de zaferi olarak anılan Çanak- Oo Kemal hakkında şu sözle- W çizik © kale Savaşı, 3 Kasım 1914'te Çanakkale Deniz Savaşlarının ilk ta- ori söylemişti. “...Kemal de #6 arruzu olarak da anılan iki İngiliz ve iki Fransız gemisince bo- Oo Paşanın o kahramanlığı a“ İ Gazın giriş tahkimatlarının bombalanmasıyla başladı. 2 Kasım Oo sadece savaş alanlarında > 1914'te Rusya, Osmanlı'ya savaş ilan etti. Hemen yedi gün son- O değildir. Belki de bir hale Ty ra Osmanlı buna, tüm İtilaf Devletleri'ne savaş ilan ederek kar- Oo kın savaşması gereken en 


sti MİŞ aman a — ——a öldürücü düşman olan 
, m " g3 bilinçsiz boş insanların 
” İk zulmüne karşı, bıkmaz 


bir savaş sürdürdü. Kendi halkı için büyük bir kurtarıcıydı. Bizim için büyük bir örnek olmalıdır.”* 


*Hanri Benazus 
“Dünyada Atatürk” 


Kime YAL İN ğa ia 


iu 


NDA 


Zaman mekân tanımayan bir renk olan siyah, her dönem, her sezon dolaplarda yer edinmeyi başarıyor. Kusurları ustalıkla gizlemesi, kombin yaparken oldukça kolay eşleşebilmesi siyah rengi hanımların baş tacı yapıyor. 
Siyah aynı zamanda, asaleti, gücü ve kararlılığı simgeliyor. Biz de siz değerli okuyucularımıza özel, simsiyah kombinler yaptık. Kombinlerimizde simsiyah giyinecek ve yanında bir renk patlatacağız. 
Ne kadar şık duracağına inanamayacaksınız. 


HAZIRLAYAN: Damla Kılınç 
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Sonbaharın efsanevi renklerinden olan turuncu, simsiyah bir kombi- nin yıldız parçası olmak için ideal renklerden biridir. Siyah kombininiz asaletinizi, turuncu yıldızınız da enerjinizi yansıtacak! 


LU 0: 795,00 TL 


İ 110: 1.120,00 TL 


ZEYNEP TOSUN 


HOTİÇ: 249,00 TL 
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NDA 


KOTON: 99,90 TL 


GUMU 


Siyah ile altın rengi kombinleyerek 


i 


dekorasyonda yakalanan asaleti kıyafetlerde yakalamak artık çok klişe! Bir farklılık yapıp simsiyah kombinizi gümüş bir parça ile taçlandırın. Bu gümüş parça bir çanta, ayakkabı; hatta deri ceket bile olabilir! 


a KOTON: 39,90 TL 


De 


ADL: 199,90 TL FOREVER NEW: 
9g TL 


HOTİÇ: 
319,00 TL 
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SEMA GÜRIŞIK 


DEFACTO. 26,99 TL 


— 


LU 0: 2.575,00 TL 


MAX&C0: 739,00 TL 


DEFACTO. 19,95 TL 


Siyah ve bej ikilisini sadece yan 


yana hayal etmek bile yüksek stan- 


dartlarda bir asalet hissettiriyor sanki. Bu iki renk ile şık olmamak mümkün değil. 
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NDA 


KOTON: 49,90 TL 


Yeşilin canlılığı ve ferahlığı kombi- MANGO. 549,90 TL 


nizdeki star parça olmak için yeterli 


ZEYNEP ERDOĞAN 


bir sebep olsa da, siyahın yanında kendini bir başka gösteren yeşil renk, içinizi açacak ve tüm ortamlarda gözleri üzerinize çekecek. 


VAKKO ŞAL 


VEPA'62. 549,90 TL 
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TOUCHÜ PRİVÜ: 179,90 TL 


z > MAXMARA: 
4.769,00 TL 


MUDO. 1490,90 TL 
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FOREVER NEW: 
189,90 TL 


Elbette en klişe ama en hayat kurtaran kombin siyahla beyaz; ancak bu kombin hem sade hem şık kadınlar için ideal bir seçim. Sadeliğin ve kararlılığın, sakinliğin ve gücün iki zıt kutbu olan renkler, adeta zıt kutupların aşkı gibi muhteşem bir 


beraberliğe imza atıyor. 
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MUDO. 69,95 TL 


nizdeki çocuğu ortaya çıkarmanın zamanı geldi çattı. Pembeyi en iyi Ağ 

kombinleyebileceğiniz renklerden j4 olan siyah ise, asaleti ile içindeki d 


/ NN | 
Evet yanlış duymadınız pembe! İçi- | İ | | | | | — — | | İNS y | M | 


çocuğu şımartmayı seven güçlü bir kadın imajı çizmeniz mümkün! 


DEFACTO. 79,99 TL 


MUDO. 199,00 TL 


İKON. 89.99 TL 


MARELLA: 499,99 TL 


0 Sami, 


DEFACTO. 99 99 TL 
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HAZIRLAYAN: Damla Kılınç 


Moda tutkunlarına özel hazırladığımız sayfamızda, her ay yepyeni moda terimleri öğrenecek, modanın sadece kombin olmadığını göreceğiz. 

İşte bu ayın 5 yeni moda terimi! 


1, ANVOG: 

(En Vogue) Rağbet gören, tutulan tüm moda akımları için kullanılan terimdir. 


3. RETAPORTE: 
Hazır giyim anlamına gelen bu kelime, moda endüstrisinin 
4. ATLAS: büyük kısmına da karşılık gelmektedir. 


Bir kumaş çeşidi olan atlas kumaş, sate- ne benzer. Farklı olarak kumaşın yüzünde çözgü ipliği daha çoktur ve atkı ipleri daha kalındır. 


2. PİLİSE: 
90100 polyester ve polyester karışımı kumaşlara, deriye ve suni deriye, yüksek ısıdaki silindirler veya kalıplar arasından geçirilerek belli bir desen ve şekil verme, kırma ve katlama iş- 


5. MELANJ: 
Değişik renklerdeki açık 


elyafların karışımı ile elde edilen iplik, karışık renkli kumaş efektine verilen 


lemidir. isimdir. 
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Kış Sezonü 
Ayakkabi Trendleri 


Ünlü markalar Paris moda haftasında bu sezonun ayakkabı trendlerini çizdile Ayakkabılarda artık sadece model değil, renkler de konuşuyor! 
Ayakkabıların renklenmesi ve son derece eğlenceli hale gelmesi, şık kadifeleri gölgede bırakim tmedi. 
Ayakkabılardâ görmeye alışık olmadığımız jakarlar ve danteller de bu sezonun önemli parçalarından; İşte sizin için derlediğimiz kış sezonu ayakkabı trendleril$& : 


I- Neon Botlar 


Geçen sezonlarda yağmurluklarda karşımıza çıkan neon, bu sezon kendisini ayakkabılarda gösterecek. 2018 
kış sezonunun cesur yüzlerinden biri olarak sokaklarda yerini alacak olan neon renkler, çizme ya da klasik ayakkabı modellerinde de görülecek. 


2- Jakarlı Çizmeler 


Jakarlı çizme mi olur demeyin! Bir 


Rönesans tablosunu andıran çizmeler bu sezon sahnelerde olacak. Günlük kullanımla pek örtüşmese de sokak stillerinde de görülmesi mümkün. 


HAZIRLAYAN: Damla Kılınç 


3- Blok Topuklar 


Geçen sezon göz kırpmaya başlayan blok topuklar, bazı küçük revizelerle bu sezonun göz dolduran parçaları arasında. Düz renk botlara eklenen canlı renklerdeki blok topuklar son derece etkileyici görünüyor. Blok topuklar karşımıza, şeffaf, neon, taşlı, dore ve lame renkleriyle de çıkacak. 


4- Ekoseli Botlar 


Sezonun trendi olarak nitelendirebileceğimiz kareli veya ekoseli desenler çizmelere de yansıyacak. Baştan aşağı ekose giyinerek tarzını ortaya koymak isteyen hanımlar ekose çizmeleri kapışacak gibi duruyor. 


Geçen sezon sıkça gördüğümüz çorap çizmeler pek bir revizeye uğramadan, olduğu haliyle çok tarz olduğunu bilerek yeniden sezonun modası olacak. 
Elbiseler ve tuniklerle oldukça şık kombinlere yıldız parça olan çorap çizmeler bu sezon kadife, dantel hatta jakarlı olarak karşımıza çıkacak. 


6- Sivri Burun 
Maskülen Ayakkabılar 


Victoria Beckham'ın Paris Moda 
Haftası'nda görücüye çıkardığı bu ayakkabılar, inanılmaz övgüler topladı. Çok beğenilen ve moda tutkunlarından tam not alan ayakkabılar, sadece maskülen değil feminen kombinlere de çok yakışacak! 
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7- Çiçekli Botlar 


Sonbaharda çiçek nasıl giyilir, geçen ay bahsetmiştik. Bu botlar da kışın çiçeklere veda etmek istemeyen hanımlar için tasarlanmış. Her çeşit çiçek bu kış ayaklarımızda olacak. 


8- Parlak Taşlı 
Çizmeler 


Evet, tam olarak Demet Akalın'ın olay çizmelerinden bahsediyoruz. Sezonun en moda parçalarından biri olan parlak taşlı çizmeler, sadece ünlü sahnelerde değil günlük hayatta da tercih edilebilecek. 


9- Bilekte Biten Botlar 


Bilek botları geçen sezonlarda çok sık karşılaşmadığımız bir bot tipi. Boyu kestiğine inanılan bu botlar bakalım adını gelecek sezonlara yazdırabilecek mi? 


10- Yüksek Topuk 
Sivri Burun Klasikler 


Sivri burun son iki sezondur edindiği yer ile geçmişten günümüze kesin bir dönüş yaptı diyebiliriz. Bu sezon sivri burunlar parlak hatta kadife formlar- da karşınızda olacak. 
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11- Kadife Botlar 


Geçen sezonun patlama yapan kumaşı kadife, uzun yıllar podyumlarda olacak gibi gözüküyor. Kadifenin şıklığı kadınları cez- | betmenin yolunu kolay buluyor! 


a e 
12- Püsküllü Kolej 
Ayakkabıları 


Bu ayakkabılar belki moda literatüründen hiçbir zaman silinmeyecek ve her daim kendine hatırı sayılır bir yer bulmayı başaracak. Bu sezon alışılmışın dışında kalın topuklu modelleriyle de karşılaşacağız. 


13- Altın ve Gümüş 
Renk Çizmeler 


Parlak kumaşlar 90'larda moda iken günümüzde ayakkabı ve mont endüstrisinde sıkça kullanılır oldu. Bu sezonun çizmeleri i gözlerinizi kamaştıracak! 


14- Dantelli Botlar 


İlk kez bu sezon karşılaştığımız dantelli botlar sizce tutacak mı yoksa kötü moda akımları gibi tarihe gömülecek mi? Zamanla dantelli botların kaderinin ışıklı ayakkabılara benzeyip benzemeyeceğini hep birlikte göreceğiz. 
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ULU 


Sonbaharın gelişiyle, yağmurlu günler yavaş yavaş kapımızı çalmaya başlıyor. 
Yağmurlu havalarda deri botlardan daha rahat, daha spor şık bir seçim de yağmur botları! 
Yağmur botları diğer pek çok ayakkabıya göre oldukça avantajlı; su geçirmez, kir tutmaz ve ayaklarınızı üşütmez. 

Burberry, Diesel ve Gucci gibi dünya moda devlerinin de oldukça fazla yağmur botu tasarlaması, stil sahibi kadınları bu botlara çekmeye devam ediyor. 

Yağmur botları sanıldığı gibi sadece spor kıyafetlerle tercih edilmeyebilir, moda size yakışanı giymenizdir, bir kuralı yoktur unutmayın. :) 

Bizler, sizler için birkaç öneri hazırladık, bakın yağmur botlarını nasıl giymenizi tavsiye edeceğiz! 
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BURBERRY 


Yağmur Altında 
Romantik Bir Yürüyüş 


Yağmurun toprağa değdikçe çıkardığı o muhteşem kokuyu soluyarak yapacağınız son derece huzurlu bir yürüyüş planınız varsa, yağmur botları rahatlıkları ve koruma potansiyelleri ile tam size göre. Rahat bir kıyafet ile tamamlandığında size sadece anın tadını çıkarmak kalacak. 


Tirz — > 
İİ amlar ki di 


VEPA'62: 750,00 TL 


Yağmurlu Havaların 
Ünzgeçilmezi: Sinema 


Sinemaya giderken hep sadelikten ve rahatlıktan yana seçimler yapıyoruz. Bu kez sinema çıkışı bir şeyler içeceğinizi düşünün. Ekose kumaşların gümbür gümbür geldiği sezonda en tarz siz olacaksınız! İyi seyirler! 


KASIM 2017 Heelik 29 


30 Yeli KASIM 2017 


MODA 


Yağmurlu 
Alişveriş Günleri 


İki hafta önceden bugünü alışverişe ayırdınız ve uyandığınız- 


da gördüğünüz şey mis kokusuyla yağmur... Hiç korkmayın, 


beyaz spor ayakkabılarınızı düşünerek yaptığınız o kombin muhtemelen yağmur botlarınızla da harika olacak. Çünkü 


yağmur botları gerçek bir joker! 


FOREVER NEW: 169,90 TL 


KOTON:79.YOSMIE 
MUDO. 59,95 TL 


MUDO. 99,95 TL 


BURBERRY 


ses mmm 
.g s5 


MANG0:1449'90'11E En Huzurlusu 


FOREVERİNEW: 
12990) 111 


Bir Kahvecinin Cam Kenarı 


Karanlık, kasvetli denilebilecek bir günde yapabileceğiniz en 

güzel şey değil midir bir kahvecinin cam kenarında yağmuru izlemek? Evde oturmaktan bunaldıysanız, enfes kahveler içerek 

yağmuru izlemek güzel bir tercih olacak. Bulunduğunuz yerde her zaman tarz olmayı âdet edinenlerden olduğunuzu biliyoruz. :) 


 ÖFOREVERNEME 
7 eo 


N 
07 ig 


HUNTER 


MANGO: 299 9g 


Tüm Gün Kasvetle Çalışacağım 
Diyenler... :( 


Güzel planlarımızı, huzurlu yürüyüş ve kahve molalarımızı okurken üzülenler, sizler de ofislerinizde kendinize verdiğiniz küçük molalarda cam kenarlarından yağmuru izleyebilir, öğle aranızı yürüyerek değerlendirebilirsiniz. Ofisin en şık bayanları, yağmur botlarını giydiler mi? 


KOTON::89:99/. TL 
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SPOR YAZAR 


ARZU DEMİRCİ 


arzudemirci(Deyelife.com.tr 


“Personal trainer” yani kişisel spor eğitmeni/antrenörü modası tüm dünyada hızla büyüyor. Bu trendin yükselmesiyle birlikte, fit bir görünüm, kaslı kollar, selülitsiz bacaklar vs. için personal trainer'ların kapısını çalan çok oluyor. Bu popülasyonun getirisi olarak, her yerde spor salonlarını, personal trainer stüdyolarını ve spor hocalarını görür gördük. Yeni tanıştığınız insanlar arasında yüksek olasılıkla bir spor eğitmeni vardır. 


Bu işe önce sağlığınızı ortaya koyuyor ve zamanınızdan, bütçenizden bir pay veriyorsanız yardımıza koşan antrenörün kim oldugunu mutlaka bilmeniz gerek. Eğitmeninizin geçmiş spor hayatının olması, okuduğu üniversitenin spor akademisi mezunu olması gibi önemli özelliklerle birlikte; aldığı eğitimleri, güncel bilgileri ve kendiniherdaim güncelliyor olmasıda çok önemlidir. Bueğitimleruzun süreli çalışmalardır, yani iki günde alınan eğitim ile hocanız size hangi bilgisini aktarabilir ve antrenman programınızı, size uygunluğunu nasıl belirleyebilir? Bunları sormaktan çekinmeyin; çünkü bu en doğal hakkınız! Hocanız ne kadar donanımlı ve ise o kadar güvenli ellerdesiniz. Peki bir hocayla çalışmak size ne kazandırır? 
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Size Özel Antrenman 


Herkesin farklı fiziksel özellikleri vardır ve bir başkasına uygun olan antrenman sizin için uygun olamayabilir. Kişisel eğitmeniniz sizin güç, dayanıklılık, hız, çeviklik gibi özelliklerinize göre, sizin için hangi egzersizlerin uygun olduğunu belirler. Belirlenen program sadece sizin içindir. Böylelikle sakatlanma riskiniz minimumdadır. 


Motivasyon 


Günlük yaşamın getirdiği stresi sporla attığınızı hissettikçe, kendiniz için ne kadar önemli bir şey yaptığınızı anlayacaksınız. 
Kişisel antrenörünüzü sizin o günkü psikolojik durumunuza, fiziksel şartlarınıza göre antremanınızı belirler. Gün içinde sizinle iletişim halinde olup, sporunuzu aksatmadan ve sürekliliği sağlayarak sizi motive eder, spordan aldığınız zevk iki katına çıkar. 


Minimum Zaman & Maksimum Fayda 


Zamanın hepimiz için oldukça önemli olduğu bir çağda, antremanınız için o gün daha kısa bir süre ayırabiliyorsunuz. 
Kişisel eğitmeniniz, size bu kısa sürede maksimum fayda sağlayabileceğiniz egzersizleri yaptırır. Hatta çok yaygın olan fonksiyon antrenman çeşitlerini evinizde ya da ofisinizde de yapmanıza 

yardımcı olabilir. Siz spor yapmak iste- 


SPOR YAZAR 


teknikleri öğretir. Örneğin, en çok bilinen sguat (çömelme) hareketi yanlış ağırlık ve teknikle yapıldığında, vücudunuza çok fazla zararı vardır. Fakat doğru sayıda, doğru tekrarda, doğru kiloyla ve doğru antrenmanla birlikte yapıldığında ile sizin formda olmanıza 


yardımcı olur. 


Disiplin 


Her pazartesi tek başına başlanan diyet ve spor... Cuma olmadan büyük olasılıkla sonlanıyor. Bir kişisel eğitmen, size antrenman arkadaşı gibi olacağı için, birlikte belirlenen gün ve saatte antrenmanınızı aksatmadan yapıp bir disipline giriyor olacaksınız. Tek başı- 


na belirlenen hareketl ve hedeflerde hep kaçınılan o son tekrarlar- dan kaçamıyor olacaksınız. 
Sağlığınızın Önemini Hatırlatır 


Dogru Teknik ve Form 
Spor, beslenme, uyku... Bir uyum içindedir ve İnternette, sosyal medyada ya da bir dergide V birlikte hareket edildiğinde sağlığınıza zarar verokuduğunuz, gördüğünüz hareketler ilginizi ” meden iyi sonuçlar, kısa zamanda elde edilebilir. 
çekebilir; ama bunlar sizin için uygun olma- Hiçbir kişisel eğtmen size direk diyet listesi yazayabilir. Antrenörünüz size hareketleri göste- - maz.Bir diyetisyen tarafından belirlenen beslen- 


rirken, doğru tutuş, basış, nefes alıp verme gibi me programınız var ise aksatmadan yapmanızı 


teşvik eder ve bir düzene girinceye kadar sizi kontroleder. Günlük kaçlitre su içtiğinizi, uyku durumu- 


Eş ; nuzu sorgular. Bu bütünler birlikte ilerleyip iyi sonuçları gördüğünüzde, sağlıklı olduğunuzu anlıyor olacaksınız. Her 

zaman söylediğimiz gibi, her şeyin aşırısına kaçmak kısa süreli mutluluklar getirse de ilerleyen zamanlarda size sadece zarar verecektir. 


Hedefle Ulaşmanızı Sağlar 


Kendi başınıza çalışarak ulaşılması imkânsız gibi gözüken hedeflere bir kişisel antrenör ile çalışarak kolayca ulaşabilirsiniz. Hedefe ulaşmanız için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu lütfen unutmayın. 


Bol sporlu ve sağlıklı günler dileklerimle... 


Arzu Demirci, 1986 İzmir doğumludur. Eski profesyonel atlet olan Demirci, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2011 mezunudur. 2008'de personal trainer olarak eğitmenliğe başlamış ve hala profesyonel olarak spor eğitmenliğine devam etmektedir. Aynı zamanda aktif olarak çeşitli projelerde yer almaktadır. 
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BUCİL DOSTLARIMIZ vw 


Kedi ve Köpeklerde 


EPİLEPSİ 


Uzm. Vet. Hekim 
$. TUĞRUL KUNT 


Cer. Ort. ve Travmatoloji Uzmanı - Medicapet drkuntDegelife.com.tr 


kanaması, kafa travmaları gibi problemler de epilepsiye sebep olabilir. Ayrıca zehirlenmeler, böbrek hastalıkları, kan şekeri düşmesi, sinir ve kas sistemi problemleri gibi vakalar da epileptik nöbetlere sebep olabilirler. 


Epilepsi, genelde bir yaş altındakilerde konjenital, enfeksiyonlara ve toksinlere bağlı ortaya çıkarken, 1-6 yaş arasında idiyopatik ve 6 yaş üstündekilerde ise tümör ve yangılara bağlı olarak ortaya çıkar. Kedilerde idiyopatik epilepsi daha çok 6 ay-3 yaş arası 


görülür. Yapılan çalışmalar epilepsinin kedilerde yüzde 1 oranında, köpeklerde ise yüzde 5 oranında görüldüğünü ortaya çıkarmıştır. Daha çok 6 ay ile 2 yaş arası ortaya çıkan bir hastalıktır. 
Epilepsi, beyinde herhangi bir bölgenin kontrolsüz aktivite göstererek nöbetlere sebep olmasıdır. Bu konuda pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen epilepsinin kesin olarak sebebi henüz bulunamamıştır. Epilepsi tek bir hastalık değil, komplike bir durumdur. Beyin kaynaklı olabileceği gibi beyin dışı problemlerden de kaynaklanabilir. Örneğin kedilerin bazı viral hastalıkları (Lösemi, FIP vb...) ya da beyni etkileyen bazı bakteriyel, fungal ya da protozoal enfeksiyonlar, beyin dokusu tümörleri, ödem, beyin 


Nöbet öncesi fark edebileceğimiz belirtilere değinecek olursak, 


kedi ve köpeklerde epileptik nöbetten önce kafa sallama, çiğneme, yalanma, seğirmeler gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Köpekler ge- 


# : nellikle oturarak ya da yatarak nöbete girerler. Kısmi bilinç kaybı, e e» gözlerdeki anlamsız bakışlardan fark edilebilir. Ayrıca tam bilinç di « kaybı da şekillenebilir. 
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Nöbetlerin genellikle üç aşaması vardır. İlk aşamada hayvanın ruhsal halinde değişiklik gözlenir. İnleme, titreme, sallanma ve endişe gibi belirtiler görülür. Bu belirtiler nöbetten saatler önce ya da bir kaç saniye önce bile görülebilir. İkinci aşama kriz durumudur. Aniden kaslarda katılaşma ve şiddetli titreme görülür. Çoğu nöbet bir dakikadan az görülse de uzadığı durumlar da olabilir. Nöbet esnasında bilinç kaybı, idrar kaçırma, dışkılama, salya artışı gibi belirtiler olur. Üçüncü aşamada ise kriz sonrası hayvanın yorgun olduğu görülür. Dışarı çıkmak istemez. Bu birkaç dakika ya da birkaç saat sürebilir. Nöbetler 5 dakikadan daha sık aralıklarla tekrarlıyorsa, en yakın veteriner kliniğiyle temasa geçmek gerekir. Nöbetler 30 dakika ve daha uzun sürerse ölümle sonuçlanabilir. 


Epilesili hayvanların bakıcılarının ve sahiplerinin dikkat etmesi gereken şeyler vardır. Psikolojik, duygusal ve fiziksel değişimler epilepsili hayvanlarda hasar yaratır. Hayvanın hayatında stres ya- 


ratabilecek yenilikler yapılmamalıdır. Yemek ve egzersiz hep aynı saatte olmalıdır. Günlük rutine değiştirmeden devam etmek en iyi önlemdir. Endişe verici ve heyecanlanmasına sebep olacak şeylerden uzak durulmalıdır. Epilepsili hayvan sigara dumanı, egzoz gazı, oda spreyi, mikrodalga fırınlar gibi sinir sistemini uyarıcı etkenlerden uzak tutulmalıdır. Egzersiz epilepsi nöbetlerinin ortaya çıkış sıklığını azaltır. Sinir sistemini sakinleştirir. Günde en az 20 dakika egzersiz, epilepsili köpeklere iyi gelir. Kediler ise ev içerisinde huzurlu ve rahat hareket edebilecekleri ortamlarda tutulmalıdırlar. 
Nöbet geçiren hayvanla sakin ve sevecen bir ses tonu ile konuşmak iyidir. Eşyalara çarparak kendine zarar vermesi engellenmelidir. 
Ayrıca kedi ya da köpeğiniz epilepsi nöbeti geçiriyorsa onu az ışıklı ve sessiz bir ortamda kriz sonuna kadar tutmanızı öneririm. Yağ içeriği yüksek besinlerle beslemek nöbet sıklığını azaltabilir. 


Sağlıklı günler dilerim. 


1982 Eskişehir doğumlu olan Uzman Veteriner Hekim Ş. Tuğrul Kunt, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Veteriner Cerrahi Uzmanı unvanını aldı. Daha sonra Edinburgh ve Münih'te cerrahi ve ortopedi üzerine eğitim 


gördü. Halen Ege Üniversitesi'nde doktora eğitimini sürdüren 


Kunt, aynı zamanda kendi kliniğinde kurucu hekim ve Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme & Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 
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MİLE YAZAR 


MELİS BARÇIN 


yazar(Degelife.com.ir 


Çocuk sahibi olmadan önce anlam veremediğim çocuk tipi, annesinin arkasına saklanan ve birini gördü mü annesinin paçasına yapışan, yabancı birinin sorduğu tek bir soruya cevap vermeyenlerdi sanırım. İnsan böyle çocukla karşılaştığında ne diyeceğini bilemez, muhabbet bir türlü ilerleyemez, ne yapacağını bilemeden daha fazla cevabının gelmeyeceğini bile bile sorularıma devam ederdim ve genelde anne ya da babanın ezilerek “Bizimki biraz utangaç...” diye açıklamasıyla son bulurdu. 


Çocuk sahibi olunca gördüm ki istediğin kadar dışa dönük bir insan ol, çocuğun utangaç olabiliyor. Bu öğretilebilecek bir özellik değil. Bu durum aslında mizaç meselesi. Bazense biz bu utangaçlık halini bilmeden pekiştiriyoruz. 


Nasıl mı ? Kısaca değineyim. 


Çocuğunuz utangaç olabilir, kendini yeni bir ortamda rahat hissetmeyebilir, karşısındakinden hoşlanmayabilir. Bunların hepsi konuşmaması, cevap vermemesi için birer sebep. Bu durumda yukarıdaki gibi çocuğumuza “O utangaçtır.” dediğimizde aslında ister istemez onu etiketliyoruz. Bu ön göremediğimiz fakat oldukça tehlikeli bir davranış maalesef. 
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Aynı hatayı ben de çok yapmış biri olarak böyle bir açıklama- nın hiçbir şeyi değiştirmediğini gördüm. Biri kızıma “Nasılsın?” 
dediğinde kızımın cevap vermemesi, adını sorduğunda yere bakması beni nedense durumu kurtarmaya yönelik çeşitli davranışlara sokuyordu: “Aa Neşe'nin dili yok galiba.” gibi espri sandığım ama kızımı daha çok utandırdığım anlar, “Neşe'ciğim nasılsın haydi söyle bakalım.” diye üstelediğim durumlar sonrasında kızımın daha çok içine kapandığını gördüm. Yolda rastladığımız insanların sorduğu en kolay sorulara bile cevap vermiyordu. Aman tanrım! Şimdi ne olacaktı? :) Benim için bu durum artık namus meselesiydi, küçük hanımefendi bu durumu ya aşacaktı ya da aşacaktı. 


Araştırmaya başlayınca ne kadar yanlış davranış varsa hepsini yaptığımı dürüstlükle söyleyebilirim. :) 


Bizde işe yarayan çözümleri sizlerle de paylaşmak istiyorum... 


Çocuğumuzun konuşmadığı anda, biz konuyu onun üzerinden alarak konuşmaya devam etmeliyiz. Onları zorlamak ya da onlar adına konuşmaktansa, en iyisi konuyu onlardan uzaklaştırmaktır. Böylelikle onların hazır oldukları zaman konuşmalarını bek- 


leyeceğiz. 


Amerika'da bir buçuk milyonun üzerinde satan Positive Dis- o za yapılacak en büyük iyilik. Bazen okul dönüşü Neşe sorularıma 


cipline adlı kitapta utangaç çocuğa aşağıdaki konuşmayı yapma- Oo cevap vermiyor. Eskiden zorlardım. Tekrar tekrar sorar, bir de üsmız öneriliyor. Bu konuşmadan sonra biz de değişimi bir süre tüne bozulurdum. Ne zaman ki saygı göstermeyi öğrendim, sonra yaşadık: işte o zaman o da bana kendi kendine okuldaki gü- 


nünü anlatmaya başladı. 
“Konuşmamanı anlıyorum ve sana saygı duyuyorum. Seni konuşsan da konuşmasan da Utangaçlığından dolayı çocuğu- 


seviyorum. Sadece sen cevap vermeyince, nuza aşırı korumacı yaklaşmayın. Hepi- 


ben kendimi konuşmak zorunda hissedi- miz okul hayatında ya da sosyal hayat- 


yorum. O yüzden konuşmak istemediğini | larımızda iletişim problemleri yaşadık. 
söylersen, böylece ben de kendi işime ba- | Onlarda hayatlarında karşılarına çıkan karım. “ problemleri göğüslemeliler. Değişime 


hazır oldukları zaman zaten değişecek- 


/ 
Bazen bizim onları konuşmaya zorlama- lerdir. Onları korumamız bunu sadece mız, bu işi daha çok inada bindiriyor. “Beni V 4 daha çok geciktirir. Bunu çözülmesi gezorlama. Senin her dediğini yapmak zorunda > reken bir problem gibi görmektense, çocudeğilim. Bu benim alanım.” Onların kendi ala- ii 4 ğumuzun durumunu anlamak daha yerinde nına saygı duymayı öğrenmek galiba çocuklarımı- i. olacaktır. 

Her insan dışa dönük, arkadaş canlısı olmak zorunda değildir. 
Bunu kabul etmeliyiz. (Evet, bunu kabul etmem biraz uzun sürdü.:) ) Bazıları dingin, daha içe dönük hayatı sever. Çocuğumuzun mizacı ne olursa olsun ona saygı göstermek, hepimizin yaradılışı- nın farklı olduğunu düşünmek onun için yapacağımız en büyük iyiliktir. 


Melis Barçın, 1983 İzmir doğumludur. İngiliz Dili ve Edebiyatondan mezun olduktan sonra, eğitimine Roma'da devam et- 


miştir. Çocukluğundan bu yana peşini bırakmayan hayal dünyası sayesinde yazmaya aşık bir blogger ve iki çocuk annesidir. 
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Polio - Çocuk Felci 
Poliomyelitis, en çok 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen oldukça bu- 


laşıcı bir hastalıktır. 

Halkta polio virüsü veya çocuk felci olarak bilinir. Virüs, kişiden kişiye, genellikle bulaşmış su yoluyla yayılır. Sinir sistemine saldırabilir ve bazı durumlarda felce neden olabilir. Hiçbir tedavi olmamasına rağmen, dünya çapında 2,5 milyar çocuğu aşılattığımız, Rotary ve ortaklarımızın bulunduğu güvenli ve etkili bir aşı bulunmaktadır. 


Hayat Standartlarını Yükseltmek! O Tarih Yazmak! 
Aşı olmasaydı hastalığa yakalanacak 16 Çocukfelcini yok etmek; tarihte gerçekleştirmilyon insan şu an sağlıklı. ilmiş olan en büyük halk sağlığı başarısı 


Geleceğe Yatırım Yapmak! olacak ve çiçek hastalığını takiben Eğer çocuk felci tamamen yok edilemezse, 10 dünyadan tamamen silinmiş ikinci hastalık yıl içinde 200 bin çocuk birbirlerine hastalık oldcak, 

bulaştırabilir. 


Para Tasarrufu! 

Çocuk Felci olmayan bir dünya, önümüzdeki 
20 yıl içinde kürsel ekonomiye 40-50 milyar 
dolarlık kazanç sağlayacak. 

Çocuk Sağlığını İyileştirmek! 

Çocuk felci gözetim ağı ve aşılama kampanyaları aynı zamanda çocukların diğer hastalıklar bakımından da kontrol edilmesini sağlıyor. 


POLIO 


İÇİN GERİ SAYIM 


Rotary 1X9 


ÇEVİREN VE DÜZENLEYEN: Damla Kılınç 


KAYNAK: www.listverse.com 


Kahvenin 


8 Pozitif Etkisi 


Kahve her zaman kötü olarak yansıtılır, tadı güzel olan her şey gibi... 

Peki bazı zor sabahları atlatırken, akşamları ders çalışırken, toplantıdan toplantıya koşarken sizi ayakta tutan şey kahve değil miydi? Amerika'da 150 milyon kişi günde toplam 400 milyon kahve içiyor! Kafeinin yanı sıra, kahvenin içinde bulunan pek çok bileşen en şaşırtıcı şekilde bize bazı faydalar sunuyor. Kahve tutkunlarının keyifle okuyacağı listemiz sizin için! 


2011 yılında yapılan bir 
araştırma, ılımlı kahve 


tüketiminin kadınlarda depresyon riskini azalttığı, 


Ru h H al İ M İ Zİ erkeklerde intihar riskini düşürdüğü ve genel olarak 
! Yükseltir anti-depresan etkisi gös- 


terdiğini ispatladı. Kahve vücutta, seratonin, norad- 


NR 


e tilmesine yardımcı olarak 


renalin ve dopamin üre- 


size mutluluk veriyor. 


TA 2 
; Artan Zihinsel 
' Duyarlılık ve 
Beyin Sağlığı 

NR 


Kahvenin beyin üzerindeki etkisi sadece ruh halinizi iyileştirmekle kalmıyor. Kahve aynı zamanda uzun süreli bellek için de çalışıyor. Araştırmalar, zorlu bir görev öncesi kafein düzeyinin artmasının işleme ve bellekte tutma oranını artırdığını söylüyor. Odaklanma, reaksiyon zamanları ve akıl yürütmeye de yardımcı olur. Alzheimer Dergisi'ne göre günde 3 
fincan kahve içmek, Alzheimer hastalığına engel olabilir. 


Bir fincan kahve, kan şekeri ve insülin düzeylerini düzenleyen birçok şeyden biri 

olan adiponektini artırarak insülini dengeler. Bu da magnezyum ve antioksidanlar- , © * 
la birlikte harika bir hastalık mücadelesine dönüşür. Elbette etkileri geçici, bu se- 34 3 
bepten daha fazla tüketenlerin daha çok korunduğu sonucuna varılabilir. Bu kural, 


halihazırda şeker hastası olanlar için geçerli değildir. Şe ke K Ha< ta lığ IN | 

Önlemeye 
Yardımcı Olur, 
N 


İnsanlar, uzun yıllar boyu kahvenin kalp için kötü olduğuna inandılar. 
Ancak yakın tarihli araştırmalar, bu yanlış anlamaları çürütmüştür. Artan kalp rahatsızlığı ile kahve arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor. 
Tam aksine ortaya çıkan bulgular, kahvenin kalp için gerçekten iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Etkiler kadınlarda daha güçlü olmakla birlikte, ılımlı kahve tüketimi her iki cinsiyet- te de kalp krizi riskini azaltıyor. 


Alkol kullanımınız var ise, kahve içilmesi alkolün etkileri ile zarar gördüğünü pi, düşündüğünüz karaciğerinize iyi gelebi- — lir. Kahve, karaciğere hasar veren enzim — ) düzeylerini düşürür ve karaciğer kanseri o © 


ile siroz gibi hastalıklarla mücadele eder. ; 
Günde iki bardak kahve, karaciğer hastalı- 


ğına bağlı hastaneye yatma ve ölüm riskini A ı yüzde elli azaltabilir. Cafestol ve kahweol, Ka ra C ig eri Koruma 


potansiyel olarak can kurtaran, kahvenin içinde bulunan iki maddedir. Kahvenin karaciğer kanseri riskini azalttığı da yine araştırma sonuçları arasına giren bulgu- a lardan. Tabii ki iyi bir yaşam elde etmek için kahve tüketiminin düzenlenmesi değil, öncelikle iyi bir yaşam tarzı belirlemek 

gerekir. 


Kahve, retinal hasarın önlenerek göz 


hasarına dönüşmemesine engel olmaya yönelik güçlü bir antioksidan 


Gözlerimiz 


Için Birebir 


olan CLA yani klorojenik asit içerir. 

Çiğ kahve de yaklaşık yüzde 7-9 CLA 

içerir. Alternatif olarak havuç yiyebilirsiniz. 


, 
Kanserle 


k Mücadele 


Tabii ki bol kreması ve ekstra çikolata ve şurup içeren büyük bir latte kilonuza herhangi bir iyilik yapmıyor. Fakat sade kahve diyetlerde oldukça etkili. Kahvenin, kısa vade- de bile, kilo alımını yavaşlattığı gösterildi. Klorojenik asit, iyileşmiş görme ile ilişkili olan kahve içerisindeki bileşik, karbohidrat emilimini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. 
Buna ek olarak, kahvedeki kafein metabolizma oranının*03-11 artmasına katkıda bulunuyor. Kafein direkt olarak sinir sistemi ile konuşur ve yağ hücrelerini parçalamasını söyler; bu da yağ yakmaya yol açar. Elbette ki sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. En derin sonuçlar daha yağsız bireylerde meydana gelmiş. Daha fazla ağırlık taşıyanlar o kadar çok fayda sağlamazlar. Ancak her şey önemlidir, kahve de atletik performansı arttırarak kilo vermeye yardımcı olur. Çalışmalar, yağ dokularından yağ asitleri harekete geçirdiği için ortalama yüzde 11-12'lik bir artış olduğunu gösteriyor. 
Bilmenizde fayda olacak bir şey: Aşırı tüketimde vücut kahvenin etkilerine karşı bağışık olacak ve daha önceki gibi çalışmayı bırakacaktır. 


Güncel çalışmalar, kahve içerisindeki antioksidanların kanser riskini azalttığını gösteriyor. Daha iyisi, ne kadar içerseniz o kadar iyi korunmuş oluyorsunuz. Bu, en sevdiğiniz kahveden günde dört veya daha fazla bardağın hayatınızı kurtarabileceği anlamına gelir. Kahvenin azaltabildiği kanserlerden bazıları oral, uterin, prostat ve beyin kanserleridir. Deneysel Hematoloji ve Onkoloji dergisinde yayınlanan bir çalışmada, kafein, akciğer kanseri hücrelerindeki bazı proteinlerin bu hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını önleyebileceğini belirledi. Diğer araştırmalara göre, en az üç fincan kahve içen kadınlar bir gün endometriyal kanser gelişme riskini yüzde 19 azaltıyor ve meme kanseri tekrarını yüzde 49 oranında düşürüyor. 
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“(MM İZMİR LEZZET REHBERİ 


ademipirhanDegelife.com.tr A dem i n in Meka N la rl 


Beylerbeyi Künefe - Bayraklı 


Ne zaman canım şerbetli bir tatlı çekse, iyi yapılmış bir künefe her zaman ilk tercihlerim arasında olur. Son zamanlarda İzmir'de peşpeşe belirli firmaların şubeleri açılmaya başladı ve klasik künefenin ya- 


lı olarak çok yüzü güleç ve tatlı dilli bir karşılama bekliyor sizi ve sonrasında menüde seçtiğiniz 


künefeniz, hemen oracıkta hazırlanıyor. 
Antep unundan babası tarafından dökülen tel kadayıfı, Urfa'dan gelen sade yağla yağladığı tavaya döşeyip içine Hatay'dan gelen peyniri ekliyor. 


nında yirmiye yakın farklı uygulama ile de oldukça zengin bir menü sunuyor bu mekânlar. Güzelce, nar gibi kızarttıktan sonra şerbetini verip bolca Antep fıstığı'da 
Beylerbeyi Künefe, daha önce ekleyerek tatlıyı hazır hale getiriyor 


Antalya ve Alanya'da hizmet veren ve inanılmaz güzel kokular ve çıtırtılar bir aile işletmesi. 3. Şubelerini İzmir'e açmaya karar vermişler ve Manavkuyu, 
Bayraklı'da 6 aydır hizmet veriyorlar. Ailenin Adres: Bayraklı Mahallesi, Manavkuyu 

oğlu Hasan Usta, buradaki işletmenin başında ve tat- Mahallesi, Alija İzzetbegovic Cd. No:56, 35535 — İZMİR lıları kendisi hazırlıyor. Mekâna girer girmez yaptığı işle alaka- o Telefon: 02323443111 


arasında afiyetle yemek kalıyor sizlere. 
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Mevsim geçişlerinde havaların değişmesiyle birlikte hızla yayılan soğuk algınlıklarında, soluğu hakiki kemik suyuna çorba yapan mekânlarda alıyorum. Maalesef pek çok çorbacı müşterilerin ağır bulmaları ve tercihleri doğrultusunda kremalı (terbiyeli) çorbalar yapmakta... Kremasız çorba yapan mekân arayışlarımda karşıma çıktı “Kimyon”. Güzel bir aile işletmesi, ürünleri özenle seçiyorlar 


ve tatlıları dahil her şeyi kendileri imâl ediyorlar. Bilhassa çorbada 


çok iddialılar ve çorba dışında da benmari usulü tencere yemekleri konusunda oldukça tercih ediliyorlar. Benim hikayem çorba olduğu için sabah erken saatte ziyaret ettim ve güzel bir ayak paça çorbası sipariş verdim. Gerçekten çok lezzetli ve güzeldi, birden tüm dertlerime şifa oldu sanki, gözümü açtı çorba. :) Yolunuz düşerse mutlaka denemenizi öneririm. 


Adres: Şehit İbrahim Er Sok. No.18 Alaybey — Karşıyaka (K.yaka Lisesi Karşısı) 
Telefon: 0553 0098080 


Kemeraltı her köşesinden sürpriz bir lezzetle karşılıyor beni, bilhassa çorba arayışımda sıcak olarak haşlanmış kelleden yapılan çorbası ile “Ustabaşı Çorba”, güzel ve kendine özgü bir lezzet sunuyor. Genelde soğuk olarak yemeye alışık olduğumuz kelle, dilerseniz sıcak olarak parçalanıp, temizlenip servis ediliyor. Söğüşe alternatif bir lezzet diyebilirim. Ayrıca tandır, döner ve diğer çorba çeşitleri ile Agora karşısında hizmet vermekteler. Deneyin derim, şimdiden afiyet olsun. 


Adres: Anafartalar Cad. No: 493 Kemeraltı, İzmir Telefon : 0232 4250064 


Ademi Fahri Pirhan, 1975 Kırşehir'de doğdu. Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. 
Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Pirhan, halen aynı anabilim dalında 


Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Doğduğu günden beri yemek ve içmek en büyük ilgi alanlarından biri olmuştur. 
(9 Instagram: izmirlezzetrehberi 
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HAZIRLAYAN VE ÇEVİREN: Damla Kılınç 


KAYNAK: www.ranker.com 


GEZİ 
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ZN AN 


Farklı Bir Tatil İçin En İyi 
TREN GÜZERGAHLARI 


ZAN 


İsviçre Alpleri, Sibirya, Venedik, Londra, Paris ve dünyanın en güzel diğer turistik yerlerine giden muhteşem tren yolculukları kulağa inanılmaz geliyor olabilir. Her birinde Avrupa'nın farklı bir yönü var; ama hepsi muazzam. 
Bu gezilerden bazıları popüler Eurorail sisteminden, Eurorail biletleri satın almanıza ve Avrupa tren tarifesini takip etmenize olanak sağlıyor. Tren gezileri çoğunlukla turizm için yapılır ve sizi Avrupa'daki eğlenceli, sıra dışı turistik yerlere götürür. Bu büyülü şehirlere sindire sindire gitmek isteyen okurlarımıza özel Avrupa'nın en iyi 10 tren güzergâhını derledik! 
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I- Fransisco de Goya 


Rota: Paris'ten Madrid'e 
Süre: 13,5 saat 


Akşamüzeri Paris'ten ayrılan trende, muhteşem bir akşam yemeği yedikten sonra, giderek kırsala dönen manzaranın ve rayların ritmine kapılarak güzel bir uykuya dalacaksınız. Sabah gözünüzü Madrid'in görkemli atmosferinde açacaksınız. 
Bu trende, üst sınıf içecekler, gurme yemekleri, kahvaltı ve 


banyolu bir oda sahibi olabiliyorsunuz. 


2- Venedik-Simplon Orient Ekspresi 


Rota: Londra'dan Venedik'e 
Süre: 2 gün, 1 gece 


1920'lerden kalma muhteşem restore edilmiş vagonlarla, Londra'dan Venedik'e ulaştıracak olan trenin biletleri biraz yüksek fiyatlı. Fakat akşam yemeklerini tuvaletler ve takım elbiselerle, gümüş çatal bıçaklar eşliğinde yiyeceğiniz gerçeği sizi bu trende bekliyor. 


3- Flam Demiryolu 


Rota: Flam'den Myrdal'e ve Norveç'e 
Süre: 1 saat 


Yokuş yukarı giden bir trende manzarayı seyretmek için biraz daha fazla vaktiniz olacak. Modern dans gösterileri izletmek üzere durduğunda ise görmeniz gereken muhteşem bir şelale var. Kjosfossen şelalesi yıllarca fotoğraflara konu olmuş bir şelale olup, mutlaka akışını seyretmelisiniz. 
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GEZİ 


4- Tuna Ekspresi 
(Transilvanya Odiyssy) 


Rota: Londra'dan İstanbul'a 
Süre: 8 gün (Budapeşte ve İstanbul'daki konaklamalar dahil) 


Avrupa trenleri arasındaki gıda zincirinin üst kısmında yer alıp, klasik zarafet, modern konforlar ve kaliteli yemekler sunan özel bir tren olan Tuna Ekspresi bulunur. Londra'ya uçuşunuzdan sonra, Budapeşte'de başlayan bu rota Transilvanya'nın kalbine girip Vlad 'Ihe Impaler'in doğduğu orta çağ kentine yürüyüş turu yapmanıza olanak sağlıyor. 
Sonunda İstanbul'a, Topkapı Sarayı'nın siluetini izleyerek Boğaz boyunca giriş yapıyorsunuz. 


5- Bernina Ekspresi 


Rota: İsviçre'den, İtalya'ya 
Süre: 4 saat 14 dakika 


Vertigo coşturan bu tren yolu, yüzde yedi eğim, 360 derecelik bir dönüş, 55 tünel ve 196 köprüden oluşuyor ve yedi bin feet'lik bir tepe noktasına ulaşıyor ve durmadan beş bin feet'e alçalıyor. Güzergâhın pek çok kısmında UNESCO Dünya mirasları bölgeleri de seyredilebilir. 


6- Çikolata Treni 


Rota: Montreux'ten İsviçre'ye 
Süre: 9 saat 45 dakika 


Yaz aylarında ve sonbaharda çalışan bu büyüleyici tren, Cenevre Gölü'nü gören orta çağ kentiyle aynı adı taşıyan 1.600 
nüfuslu Montreux'ten tırmanıyor. Peynir fabrikasını ve yerel kaleyi mutlaka görün, burada öğle yemeğinizi yiyin. Dönüş yolculuğuna çıkmadan önce, Cailler-Nestle çikolata fabrikasına mutlaka gidin, Gruyeres Gölü ile doruk tepeleri arasında kalan bu yer, ücretsiz çikolatalar da dağıtıyor! 


K ni, > 
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7- Balkan Fleksipas 


Rota: Belgrad, Sırbistan'dan Karadağ'a 
Süre: 10 saat/bir ayağı 


Eski Yugoslavya'nın kalbini bir Balkan Flexipass (Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye üzerinden 5, 10 veya 15 gün boyunca) ile keşfedebilirsiniz. 
Turunuza Belgrad'da başlayın, alışveriş yapmak ya da konaklamak için çeşitli duraklardan birinde durun, daha sonra güneşin altındaki çeşitli fethedici kültürlerden etkilenmiş antik bir kasaba olan Bar'a devam etmek için sonraki trene binin. Makedonya'da yaşayan bir seyahat yazarı Chris Deliso, “Rahatlayın ve kaçınılmaz gecikmeler için ekstra zaman ayırın.” diyor. 


8- Trans-Sibirya Ekspresi 


Rota: Moskova'dan Vladivostok'a 
Süre: 7 gün (Duraklarda Konaklama Olmadan) 


Rus kültürünün simgesi olan bu efsanevi rota, Rus başkentini Pasifik Okyanusu'ndaki bir limana bağlamak için sekiz zaman dilimini geçmektedir. Gemide, yoksullar zengin, genç, yaşlı, yerli yabancılarla karışırlar. Yolcular benzersiz bir demiryolu tecrübesi paylaştığından sosyal engeller ortadan kalkar. Daha fazla konfor için bir tur operatörü aracılığıyla özel bir araba kiralayabilirsiniz; trekking ve tüplü dalıştan şehir 


turlarına kadar çeşitli geziler planlayabilirsiniz. Ayrıca bu noktada, ünlü yazar Paulo Coelho'nun ses getiren 


kitabı “Elif”in uzun bir bölümünün de bu yolculuğu anlattığını söylemeden geçmek olmaz. 


9- Britanya Kaleleri 


Rota: Inverness, İskoçya'dan; Gwynedd, Galler'e Süre: 15 gün 


Bu güzergâhta İngiltere'nin tarihi kalelerini keşfederek, Büyük Britanya Kültür Mirası geçişi ile iki haftalık BritRail geçişini birleştirebilirsiniz. Yerel turlar için yola çıkarken 580 
cazibe merkezine giriş yapacaksınız. Tren Urguhart Kalesi'ni gezmek için İskoçya'nın Inverness kenti yakınlarından yola çıkıyor. Gwynedd, Galler'de, Prince Charles'ın yaptırıldığı bir Dünya Mirası alanı olan Caernarfon Kalesi ile de sona eriyor. myguidebritain.com/railway adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 


KASIM 2017 belik 49 


ROPORTAJ 


RÖPORTAJ: Gizay KAYA 


LİCAN 
LBAYRAK: 


“İZMİR, İNSANA DENİZ 
VE HUZUR KATAR.” 


Daha önce oynadığı dizileri izlemediğimden, benim aklımda Diğer Yarım dizisindeki imamın mahalle delikanlısı oğlu rolüyle canlanıyor. Halbuki birçok dizide farklı rollere can vermiş genç bir oyuncu var karşımızda. İzmir'de doğup büyüyen Alican Albayrak, gönül verdiği oyunculuk için konservatuvara gitmek amacıyla ayrılmış doğduğu şehirden... Şimdi yine mesleği gereği İstanbul'da yaşıyor; fakat İzmir'den de kopmak niyetinde değil. Samimi bir röportaj gerçekleştirdiğimiz genç oyuncu, henüz yolun başında olsa da idealleri büyük görünüyor. :) 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Kendinizi anlatır mısınız bize biraz, Alican Albayrak kimdir? 


2 Nisan 1987 İzmir doğumlu, fazlası, eksiği olmayan mesleğini 
çok seven, sabırlı ve hırslı biriyimdir. 


“İZMİR, İNSANA DENİZ VE HUZUR KATAR.” 


İnsan doğduğu yere benzer derler. İzmirli olmanın size kattıkları nedir? 


İzmir, insana deniz ve huzur katar. (gülüyor) Isparta'da konservatuvar eğitiminin ardından Amerika'ya giderek kendinizi geliştirmeye devam etmişsiniz. Bu çeşitlili- 


ğin oyunculuğuna etkisi nedir? 


Yaptığımız meslek doğrudan insanla ilgili ve her farklı insan bir farklı dünya demek. Bir de ben gezmeyi, yeni yerler görmeyi 


çok severim. 


“Uçurum”, “Diğer Yarım”... Şimdiyse “Savaşçı” dizisiyle seyirciyle buluşuyorsunuz. Hepsi birbirinden çok farklı diziler. 
Projeleri neye göre tercih ediyorsunuz? 


Özellikle farklı roller ve birbirine zıt projeler seçmeye gayret ediyorum. Hem oyun gücümün gelişmesine hem seyircinin ters köşe olmasına fırsat vermek lazım diye düşünüyorum. Sonuçta yaptığımız iş görsele dayalı ve ben de kendimi çok zıt rollerde izle- 


meyi seviyorum. 


Öğrendiğimiz kadarıyla çocukken pilot olmak istiyormuşsunuz ama sonra tercihiniz oyunculuktan yana olmuş. Buna etken olan ne oldu? 


Bir noktada sahne daha ağır bastı diyebilirim. Pilot da olsam mutlu olurdum. Bu konuda keşke yahut iyi ki dediğim bir şey yok. 


Peki çocukken pilot olmak isteyen bir oyuncu için askeri oynamak nasıl bir duygu? 


Tabii, çok değişik hissettim başta. Askeriyenin içinde olmak, o atmosferi solumak ilginç bir tecrübe oldu. Gerçek pilotlarla tanış-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ROPORTAJ 


tık, oturup sohbet ettik, başlarından geçenleri dinledik hep. Hâlâ çok keyifli diyebilirim. 


Savaşçı dizisindeki performansınızla hem yönetmen ve ekip arkadaşlarınızdan hem de seyirciden övgü topluyorsunuz. Bu 


konuda sizin düşünceleriniz nedir? 


Seviyorlar sağolsunlar, ben de elimden geldiğince ilgiye lâyık olmaya çalışıyorum. 


“ÇÜNKÜ SAHNE TOZUNU BİR KERE YU- 
TARSINIZ VE OLAYLAR GELİŞİR...» 


Klasik bir soruyla devam edelim... Neden oyunculuk? 


Çünkü sahne tozunu bir kere yutarsınız ve olaylar gelişir... 


Hayalinizdeki rol nedir? Televizyon dizilerinde rol alıyorsunuz; peki tiyatro sahnesi sizin için nerede duruyor? Sizi tiyatro oyunlarında da izleyebi-Bir politikacıyı oynamayı çok isterdim. lecek miyiz? 


Ben zaten dizi yapmadığım her sezon tiyatro yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Sezon oyunlarını takip edebilirsiniz... :) 


Oyunculuğun yanında başka yetenekleriniz var mı? Müzikle yakınlığınız nedir? 


Çocukluğumdan beri amatörce bir şeyler çalıyorum. Şahsi kanaatim herkesin ufak tefek de olsa bu işle uğraşması gerektiğidir. 
Müzik ruhu temizler, dinlendirir. 


Sosyal medyadaki takipçileriniz samimi olmanızdan çok etkileniyorlar. Peki siz sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Ben sosyal medyayı sadece haber almak ve eğlenmek için kullanıyorum. Çok ciddiye almıyorum açıkçası, sanırım takipçilerim de üslubumu bu yüzden beğendiler. Beraber eğleniyoruz işte... 
(gülüyor) 


Bir sosyal medya mecrasında “Bir şeyi sevince o şeye tutunma huyum var.” demişsiniz. Alican Albayrak'ın vazgeçemeye- 


ceği üç şey nedir? 


Duruma göre değişir; hatta vazgeçemeyeceğim şeyler 3ten de fazla diyebilirim. 


“SANSÜR ÖLDÜRÜR.” 


Amerika'da eğitim almış biri olarak Türk televizyonu ve Amerikan televizyonunu karşılaştırırsanız, bize ne söylersiniz? 


Sansür öldürür. Bu kadar söylesem yeterli. 
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Birçok ünlü isim farklı iş dallarına yatırım yapıyor. Siz de bir kitabevi açmışsınız. Kitabevi açmanızın sebebi neydi? 


Ben kitapevini aşırı yoğunluktan dolayı ortağıma devrettim ve çıktım. Çok zor; ama bence müthiş keyifli bir işti. Fakat dizi temposu başka bir iş yapmanıza pek müsaade etmiyor. Yine de hala aklımın bir köşesinde var. Bir gün kaldığım yerden devam edeceğim... 


En sevdiğiniz kitap hangisi? Neden? 


Ben fantastik edebiyat tutkunuyum. Hiç düşünmeden bu soruya “Yerdeniz Üçlemesi” diyebilirim. 


Son olarak, İzmir'de bir projede yer almak ister miydiniz? 
Ya da sizin İzmir'de hayal ettiğiniz bir çalışmanız var mı? 


Memleketimde bir projede olmak çok keyifli olurdu gerçekten. 
İzmir için yakın zamanda bir mekân açma hayalim de var. Geliş- 


meler için takipte kalınız. (gülüyor) 


Bir İzmirli olarak, İstanbul'da yaşamak zor mu sizin için? 


İzmir den sonra her yer zor; ama yine de çabuk alışırım. İstanbul” u da seviyorum. Bende yeri başkadır İstanbul'un. O şehirde de güzel anılarım var. 


Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz... Son olarak, sizi takip eden sevenlerinize ve Ege Life Dergisi okuyucularına söylemek istediğiniz bir şey var mı? 


Ben teşekkür ederim. Herkese sevgiler... :) 


Alican Albayrak Kimdir? 


İzmir, Karşıyaka'da ailenin tek çocuğu olarak doğan oyuncu, ortaöğrenimini Özel Ege Lisesi ve Karşıyaka Şemikler Lisesinde tamamladı. Ispartada Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Ana Sanat Dalı, Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda stajını tamamladı. 2007 yılında Amerika'da Fringling Academy'de çalışmalara ve eğitimlere katıldı. Ayrıca Devlet Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı ve özel oyunculuk dersleri de aldı. 


ABD'den döner dönmez ekrana Derin Sular dizisinde “Kuzey” rolüyle giriş yapan Alican Albayrak, 116 bölümden sonra kamera önündeki kariyerine “Uçurum” dizisindeki “Atıl” rolüyle devam etti. “Uçurum” bittikten sonra sağlık sorunları nedeniyle bir sene ara vermek zorunda kalan oyun- 


cu, ekranlara “İnadına Yaşamak” dizisinde “Çekmece Nuri” 


karakteriyle ve ardından “Diğer Yarım” dizisinde “Poyraz” rolüyle geri döndü. Alican Albayrak, şu anda “Savaşçı” dizisiyle seyiciyle buluşuyor. 
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ROPORTAJ 


RÖPORTAJ: HAKAN AKOĞLU 


NManole gem 


“ANTALYA BANA İLHAM VERDİ!” 


Manolo Carrasco, dünyaca ünlü Francisco Târrega, Enrigue Granados, Isaac Alböniz, Manuel de Falla, Luigi Bocherini, Georges Bizet and Antonio Soler gibi isimlerin eserleri ile 19.yüzyıldan günümüze Flamenko ve Klasik müziğin en iyi örneklerini sunduğu “Sounds From Spain” (İspanya'dan Sesler) gösterisi ile 
18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 1 Kasım'da Antalya'da dinleyicileri ile buluşacak. 
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“Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre” ve İspanya'daki terörizmin kurbanlarına adanmış “Anthem Por Ellos”un müzik yazarı Manolo, İspanya'da 33, farklı diğer ülkelerde ise 20 albüm yayınlamış bir piyano dehası. Sanatçı 2015 yılında, Moskova'nın Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı'nda performans sergileyen ilk İspanyol unvanını almış. Orkestra şefliği hakkında da geniş bir bilgiye sahip olan Manolo Carrasco, ilk kez 19 yaşında kendi albümü “Suefios de Juventud”un kayıtları sırasında Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nda şeflik yapmış. Beş kıtada binlerce konser veren Carrasco, Besteci, piyanist, orkestra şefliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de İspanya ve Fransa'da piyano dalında birçok ödüle layık görülmüş. 


“Sounds From Spain”de dünyaca ünlü Francisco Târrega, Enrigue Granados, Isaac Alböniz, Manuel de Falla, Luigi Bocherini, Georges Bizet and Antonio Soler gibi isimlerin eserleri ile 19. yüzyıldan günümüze Flamenko ve Klasik müziğin en iyi örneklerini sunan Carrasco'ya, konser boyunca 6 Flamenko dansçısı ve 7 müzisyen eşlik ediyor. 


Antalya konseri öncesi Manolo Carrasco ile yeni gösterisi “Sounds From Spain”i ve müziğini konuştuk. 


Yeni gösterinizle İspanya'dan Sesleri (Sounds From Spain) 
18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında izleme imkânı bulacağız. Gösteri neyi anlatıyor? 


Konserde İspanya'nın ve Flamenko müziğinin en iyi örneklerini sunuyorum. Aynı zamanda repertuvarımda kendi bestelediğim şarkılar da var. Gösteride müzik ve dans bir araya geliyor. “Sounds From Spain” konseri sadece müzik içerisinde değil aynı zamanda duyguların arasında dolaştığımız bir yolculuk. 19.YY dan günümüze en önemli bestecilerin eserlerini de yorumluyorum. 


Geçtiğimiz yıl da festivalde yer almıştınız. Antalya için neler söyleyebilirsiniz? 


Geçen yıl Antalya'ya âşık oldum. Hatta hakkında bir şarkı yazdım... Daha önce, Antalya Belediye Başkanına, piyanoyu sahnede birlikte dört elle çalmak istediğimi söylemiştim. Bu nedenle performansımızın bu yıl gerçekleşmesini arzu ediyorum. Benim için hayatımda ilk kez tanıdığım piyano çalan bir belediye başkanı ile sahneyi paylaşmak büyük bir onur ve memnuniyet olacaktır. 


Konserde Antalya için bestelediğiniz şarkıyı dinleyecek miyiz? 


Geçen yıl Antalya'yı ziyaret ettiğimde yeni albümümün ilk çalışmalarından biri olacak VIDA (Hayat) şarkısını bestelemiştim. 
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ROPORTAJ 


Bu yıl, geçen sene bu şarkının doğduğu şehirde yeniden çalmak o nusunda teşvik ediyor. Biraz önce de bahsettiğim üzere, o ilham- için sabırsızlanıyorum. Antalya'nın verdiği ilhamla bestelediğim Oo lardan biri de güzel Antalya oldu. 
yeni şarkım ile izleyenleri muhteşem bir gösteri bekliyor. 


Sadece bir piyanist değil aynı zamanda bir bestecisiniz. Beste yaparken nelerden yola çıkıyorsunuz? İlham kaynağınız neler? 


Bir şarkı bestelediğimde beni çevreleyen ve farklı hissettiren her şeyden etkileniyorum. Aslında hayatın kendisinden ilham alı- 


yorum. Farklı kültürler, güzellikler beni yeni besteler yapma ko- 


Geriye dönüp baktığınızda, hayal ettiklerinize ulaşabildiğinizi söyleyebilir misiniz? Müziğinizle ilgili bundan sonra yapmak istediğiniz ne kaldı? 


Çocukluğumdan beri hayalim hep büyük bir besteci ve pi- 


yanist olmaktı. Müziğimin dünya çapında bilinmesiydi ve artık 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görüyorum ki hayallerim gerçekleşiyor. Her zaman yeni projeler düşünüyorum. Zor olan şey bunları gerçekleştirmek için zaman bulabilmek... Flamenko'yu dünyanın farklı müzikleriyle birleştirmeye çalışan çok enteresan bir proje üzerinde çalışıyorum ve bunların arasında Türk müziği de var. 


Piyano çalarken neler hissediyorsunuz? 


Sahneye çıkmadan önce her zaman biraz gerginlik oluyor, sanki adrenalin sizi istila ediyor gibi hissediyorsunuz. Ama sahneye çıkınca kendimi müziğe bırakıyorum ve hayatımın bu anının tadını çıkarıyorum. 


Dinleyicilerinize bir mesajınız var mı? 


Konser boyunca 6 Flamenko dansçısı ve 7 müzisyen ile birlikte sizler için muhteşem bir gösteri hazırladık. Tekrar Antalya'ya 


MANOLO CARRASCO Hakkında 


15 Mart 1974 yılında Cadiz'de doğan Manolo Carrasco, müzik 
alanındaki eğitimine Rafael Prieto ile Cadiz'de bulunan Manuel de Falla Konservatuarı'nda başlamıştır. Daha sonra, Ana Guijarro ve Manuel de Diego ile Sevilla'da Yüksek Konservatuvarı'na geçmiş ve Ramon Coll ile birlikte Barselona'daki Liceo Konservatuvarı'nda çalışmalarına devam etmiştir. Ardından Aduardo Armenteros himayesinde beste üzerine eğitim görmek üzere Anatoli Pouvson ile Madrid El Escorial Konservatuarı'na giden Carrasco, Anton Garcia Abril ve Manuel Carra ile beste eğitimi aldığı Madrid'de Royal Yüksek Müzik Konservatuvarı'na devam etmiştir. 


Carrasco, 1987 yılının çıkış yapan sanatçısı Zipa de Oro Ödülü, 
1993 yılında Albacete'de Pilar Amo Vâzguez 12. Ulusal Genç Piyanistler Beste Yarışması, 1994 yılında Granada'da Delegaciön Provincial 5. Ulusal Genç Müzisyenler Yarışması, 1994 yılında Albacete'de Carmen Ibâüez 14. Ulusal Genç Piyanistler Yarışması, 1994 
yılında Carbet'te Ciudad de Carlet Ulusal Biyano Yarışması, 1995 
yılında Lyon'da Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü, 
1995 yılında Paris'te Oliver Messiaen Gilbert Gaubert Ulusal Yarışması, 1998 yılında Andalucia Uluslararası Dünya Ödülü ve 2000 


yılı Endülüs Kültürü'nün Tanıtımı Ödülü'nün sahibi olmuştur. 


1992 yılında üstün bir derece ile piyano eğitimini tamamlamıştır. 2002 yılında, beste eğitimini de üstün bir dereceyle tamamlayan Carrasco, Vlado Perlemuter (Ravel'in öğrencisi), Dimitri Baskirov (Reina Sofia Okulu) ve Hans Graff'dan (Viyana'da) aldığı dersler de dâhil olmak üzere eğitimini daha da artırmıştır. 


Orkestra şefliği hakkında geniş bir bilgiye sahip olan Manolo Carrasco, ilk kez 19 yaşında, kendi albümü “Sueos de Juventud”un kayıtları sırasında Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nda şeflik yapmış, daha sonra 2000 yılında Jerez de la Frontera'da Chapin 


gelmek için sabırsızlanıyorum. Duygusallık, sanat, duyarlılık ve ilham dolu bir gece olacak. Herkesi Sounds From Spain'i izlemeye 


davet ediyorum. 


belediye stadyumunda performansını sergilediği “Al-Andalus” ve “Cömo bailan los caballos andaluces”ın kaydını yapmıştır. 


2005 yılında, besteci Manolo Carrasco, Galicia bölgesel TV kanalı Televisiön Gallega için 25 klasik müzik gösterisi yapmış ve yönetmiştir. Ayrıca Antena 3 Televisiön'da yayınlanan “Suefos” için ve Tele 5'te yayınlanan “Nocturno” için de klasik müzik gösterileri serisi düzenlemiştir. 


2006 yılında, TeleMadrid için 25 klasik müzik gösterisi yönetmiş ve yayınlamıştır. Nano de Jerez, Rancapino ve Jos€ Merce yanı sıra Antena 3 Television için “Ünicos” u yayınlamıştır. 2007 yılında iş ortağı Fernando Bermudez ile kendi yapım şirketi Eurodelta Music'i kurmuştur. Madrid'deki Royal Palace ve Segovia'daki La Granja de San Ildefonso Palace gibi ikonik mekânlarda performans sergileyen birçok önemli İspanyol sanatçı ve uluslararası yorumcuların yer aldığı TVE kanalları La 1 ve La 2 de gösterilen “Diferentes” ve “Intermezzo” gösterileri için müzik hazırlamıştır. 


2009-2010 yıllarında Canal Sur, Tele Madrid, Aragön TV, Asturias TV, Castilla la Mancha TV, Extremadura TV and Baleares TV gibi bölgesel televizyon kanalları için farklı müzik gösterileri yönetmeye başlamıştır. 2011 yılında, TVE'de yayınlanan “Espiritu Flamenco” gösterisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmiştir. 
Halen USA, Avrupa ve Japonya için kendi yapım şirketi Eurodelta Music aracılığıyla müzik gösterileri yayınlamaktadır. 2012 yılın- dan 2015 yılına kadar Madrid'deki Vifuelas Palace ve Palma'daki Almudaina Palace gibi ikonik mekânlarda hem TVE hem de farklı bölgesel TV kanalları için kayıt yapmıştır. Ayrıca Antena 3 için “En clave de noche” gösterisini ve 2013 ve 2014'te Tele Madrid ve diğer bölgesel TV kanalları için özel Noel gösterileri hazırlamıştır. 


Carrasco, İspanya genelinde birçok konser vermiştir. Ayrıca ABD, Meksika, İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Japonya ve Çin'de turneye çıkmıştır. 
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Türkiye'nin Oscar adayı AYLA'nın uluslararası yolculuğu Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin açılış filmi olarak sektörün önemli temsilcileri, yerli ve yabancı sinema oyuncuları ile basının karşısına çıkan AYLA, izleyenleri bir kez daha büyüledi. Film, 25 Ekim tarihinde bu kez Asya Uluslararası Film Festivali'nin açılış filmi olarak beyaz perdedeydi. 


Türkiye ve yurt dışında katıldığı her özel gösterim ve festivalde izleyenleri etkisi altına alan Türkiye'nin Oscar adayı Ayla, bu kez Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin açılış filmi olarak Paramount Pictures Stüdyoları'nda beyaz perdedeydi. Mustafa Uslu'nun yapımcısı olduğu, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, Astsubay Süleyman Dilbirliği ve Kore Savaşı'nda ölümden kurtarıp kızı gibi sahiplendiği Ayla'nın gerçek hikayesini anlatan film, sektörün önemli temsilcileri, yerli ve yabancı sinema oyuncuları 


ile basının karşısına çıktı. 


Ölümden kurtarılan gerçek Ayla Kim Eunja ile birlikte, filmin minik Ayla'sı Kim Seol'un de olduğu ekiple Los Angeles'a giden film ekibinde Mustafa Uslu, Can Ulkay, filmin müziklerini besteleyen Fahir Atakoğlu, oyuncular İsmail Hacıoğlu, Sinem Uslu, Cade Carradine, Johnny Young vardı. Gösterim sonrası Türk ve Amerikalı izleyicilerin sorularını cevaplayan film ekibi uzun süre ayakta alkışlandı. 
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Savaşın en acılı halini, evrensel ve zamansız bir sevgi hikayesi- 


ne dönüştüren Türkiye'nin Oscar aday adayı AYLA, Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Toronto Uluslararası Film Festivali'yle başladığı dünya yolculuğunu Güney Afrika'da düzenlenen ve Yarışma Filmi olarak katıldığı Cape Town Uluslararası Film Festivali ile aynı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor. 
Ayla, 25 Ekim'de yine Los Angeles'ta Açılış filmi olarak yer aldığı Asya Uluslararası Film Festivali ardından 27 Ekim Cuma günü başlayacak Türkiye vizyonu ve Seul galasıyla dünyayı dolaşmayı sürdürecek. 


Ayla kasım ve aralık ayında da uluslararası arenada beyaz perdede olacak. Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğunu, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsorluğunu üstlendiği Ayla'da Assan Hanil ve Hyundai de sponsorlar arasında bulunuyor. Filmin dağıtımcılığını ise Warner Bros üstleniyor. 


Bayındır'da Türk 
Müziği Ezgileri 


Bayındır Belediyesi'nin organize ettiği Türk Müziği korosu yeni dönem çalışmaları Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'nde başladı. Türk Müziği çalışmalarına Şef Selim Gönüldaş eşliğinde devam eden koro, dün akşam ikinci derslerini gerçekleştirdi. 
Derse katılan Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli “Hemşerilerimize böylesine güzel bir hizmet verdiğimiz için çok mutluyum. Önemli eserlerimizi unutmamak ve kuşaktan kuşağa aktarmak bizim için en önemli görev. Bu bilinçle çıktığımız bu naif yolun öneminin farkında olan katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte nice güzel organizasyonlar da ve etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.” dedi. 


Üç Nesil Aynı Sergide 


Ege Üniversitesi tarafından yedincisi düzenlenen “EgeArt” sanat günleri kapsamında düzenlenen üç nesil EgeArt Sergisi büyük ilgi gördü. Bu kapsamda anne Güngör Ünal, baba Ülkü Ünal ve kızları olan Elçin Ünal'ın İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide Elçin Ünal'ın ressam dedesine ait tablolar da yer aldı. Aynı zamanda EgeArt'ın isim babası olan Ünal ailesi; ilk defa 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri kapsamında aynı sergide bir arada yer aldı. İzmir'in en tanınmış ve ödüllü ressamlarından Ülkü Ünal; kendi gibi ressam olan eşi Güngör Ünal ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü Öğretim Üyesi olan kızları Yrd. Doç. Dr. Elçin 


Ünal'ın eserleri sanatseverler tarafından tam puan aldı. 72 eserin yer aldığı Üç Nesil EgeArt sergisinde tuval üzerine yağlı boya ile akrilik teknikleri kullanıldı. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bilgehan Gültekin; üç nesildir resim sanatını İzmir'de temsil eden ve güçlü eserler sunan Ünal ailesini aynı sergide buluşturmaktan onur duyduklarını ifade etti. EgeArt'ı Kültürpark'a da taşıdıklarını belirten Prof. 
Dr. Gültekin, bu sergideki amaçlarının nesiller boyu sanat sevgisi için bir çağrı olduğunu kaydetti. Gültekin, “Ege Üniversitesi 7. Ege-Art Sanat Günleri, düzenlenen sergi etkinlikleri ile İzmir'de güçlü bir sanat vurgusu ve çağrısı sunmayı hedefliyor.” dedi. 
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SHAKESPEARE 


Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in eserleri Buca'da muhteşem bir gösteri ile hayat buldu. Buca Belediyesi'nin katkılarıyla Buca Protestan Kilisesi'nin büyülü atmosferinde, barok müzik yorumları ve Shakespeare'in oyun ve sonelerinden derlenmiş muhteşem bir tiyatral performans eşliğinde gerçekleşen gösteri Bucalılara tiyatro ve müzik birlikteliğinin çarpıcı bir örneğini sundu. 


Buca Belediyesi tarafından Buca Protestan Kilisesi'nde düzenlenen “Shakespeare ve Müzik” başlığıyla gerçekleşen gösteri Kilise- nin özgün atmosferinde izleyicileri büyülü bir dünyaya götürdü. 


Tiyatro ve müziği bir arada sunan muhteşem gösteride ülkemizin ender barok topluluklarından biri olan İzmir Barok Topluluğu Shakespeare eserleri için bestelenmiş barok şarkı ve parçaları özgün sazlarla yorumladı. 


Dönemin müziği viola da gambada Bülent Oral'ın, rönesans lute ve barok gitarda Diego Leveric'in kusursuz yorumlarında 


hayat bulurken, bu müziğin eşliğinde yankılanan soprano Linet 


Şaul'un etkileyici sesi ve tiyatrocu Ayşe Lebriz Berkem'in Shakes- 


peare'in sözlerinden aktardığı performansı izleyicileri Protestan Kilisesi'nin özgün atmosferinde büyülü bir âleme taşıdı. 


Gösteriyi Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca Protestan Kilisesi Pastörü Ertan Çevik ve çok sayıda sanatsever izledi. Barok müziğin çağdaş enstrümanlarla yorumlanıp, Shakespeare'in oyun ve sonelerinden derlenmiş anlatımlarla bütünleşen muhteşem gösteri masalsı ortamda Bucalılara unutulmaz bir gece 


yaşattı. 
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KARABAĞLAR 


BELEDİYESİ 
8 Bin Çocuğu Tiyatro 


ile Buluşturuyor 


Keyifli Dakikalar Geçirdiler 


Oyun, Bozyaka Kültür Merkezi tiyatro salonunda, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde sahnelendi. Öğrenciler oyunu kahkahalar eşliğinde izleyerek keyifli dakikalar geçirdiler. 
Çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamanın hedeflendiği oyunlar Mayıs ayına kadar devam edecek. Bu kapsamda toplam 16 oyun sahnelenecek ve, 8 bin çocuk 


bu oyunları izleme şansına sahip olacak. 


Karabağlar Belediyesi'nin kesintisiz devam eden “Çocuk Tiyatroları” projesinde yeni dönem başladı. Mayıs ayına kadar devam edecek oyunları toplam 8 bin çocuk izleyecek. 


Karabağlar İlçesindeki tüm ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin tiyatroyla buluşturulmasını amaç edinen “Çocuk Tiyatrosu” etkinlikleri başladı. Proje kapsamındaki ilk oyun “Tiyatro Kalemi” ekibinin sahnelediği “Kırmızı Başlıklı Kurt” oyunu oldu. 
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BOLLUK BEREKET FESTİVALİ 


Selda Bağcan'ın “Aşka Davet” 
Konseriyle Sona Erdi 


Festivalin bu yıl desteklediği İzmir Down Sendromlu Derneğine üye gençlerin Bağcan'ın mantralarına şarkı söyleyip dans ederek eşlik etmesi konserde büyük ilgi topladı. BİRartıİKİ Kişisel Yaratıcılık Atölyesi tarafından, kişisel gelişim dünyasındaki pek çok eğitim, uygulama, çalışma ve yeniliği tanıtma, İzmir halkıyla buluşturma hedefiyle yola çıkan 5. BOLLUK BEREKET FESTİ-VALİ dünya müzik otoritelerince “mantra müziğinin cennetten gelen sesi” olarak tanımlanan Selda Bağcan'ın “Mantralarla Aşka Davet” konseriyle sona erdi. 


Güzelbahçe ACADEMICO'da, “Aşka Kucak Aç” sloganıyla İzmirlilerle buluşan festival, 3 gün boyunca birbirinden renkli etkin- 


lik ve paylaşımlara sahne oldu. Katılımcılar, festival kapsamında, 


kişisel gelişim alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kişiyle bir araya gelerek, sektördeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı, çeşitli çalışmaları deneyimleme fırsatı yakaladı, kahkaha yogası, zumba, ritim-ses-sanat terapisi gibi paylaşımlarla eğlenerek öğrendi. 


Festival alanında yer alan Ege Orman Vakfı'na fidan bağışın- da bulunarak, Tire Yeğenli mevkiinde oluşturulacak “BİRartıİKİ Sevgi Korusu”nun büyümesine katkı sağlayan festival takipçileri, festivalin bu yıl destek verdiği İzmir Down Sendromu Derneği'ni de yakından tanıma fırsatı buldu. Down sendromlu gençler ve aileleri, festivalde yapılan birçok etkinliğe katılarak farklı bir alanda 


yer almanın mutluluğunu yaşadılar. 
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İzmir'in en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan ve sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde başvurular sona erdi. 72 ülkeden toplam 1570 film Altın Kedi ödülleri için başvuruda bulundu. Bu yıl jüri başkanlığını başarılı yönetmen Derviş Zaim'in yapacağı festivalin ana gösterim merkezleri de Fransız Kültür Merkezi ve Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat olacak. 


Coşkusu salonlardan taşan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nin bu yıl da keyifle gerçekleştirilebilmesi için en önemli aşamalardan biri de tamamlandı ve geri sayıma başlandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayını sanat şölenine dönüştüren 17'inci Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali için yapılan yerli ve yabancı yüzlerce 


İZMİR KISA FİLM 


FESTİVALİ'NE 


başvuru, kent için bir gurur kaynağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Bornova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkıları ile hazırlıkları tüm hızıyla süren 18. festival için, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde yarışmak üzere 1570 film başvuruda bulundu. Kare Film organizasyonunda, 07-12 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları ile de rengarenk bir program sunulacak. 


Jüri Başkanı Derviş Zaim 


Hazırlıklar tüm yoğunluğu ile sürerken, jüri başkanı da belli oldu. Ön jüri değerlendirmesi sonunda finalist olarak belirlenen filmler, Tabutta Röveşata, Balık ve Filler ve Çimen gibi unutulmaz filmlerin ödüllü yönetmeni Derviş Zaim başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. 


Sinemaseverleri 400'Ün Üzerinde Film Bekliyor 


Yerel yönetimler ve üniversitelerin desteğiyle tüm şehre yayılan festivalde 400'ün üzerinde film yer alması bekleniyor. İran'dan Avrupa'ya kadar pek çok ülkeden yoğun ilgi gören festivalin ana gösterim salonları Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sanat Merkezi olacak. Altın Kedi Ödülleri için yarışmak üzere finale kalan filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak. 
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Okulda Tiyatro Keyfi Başladı 


Konak Belediyesi'nin çocuklara tiyatro sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla başlattığı “Okulda Oyun Var” etkinliği ye- 


ni eğitim-öğretim yılında da öğrencilere tiyatro salo- : z 


nuna gitmeden okullarında tiyatro izleme imkânı sunuyor. Her çarşamba 

Konak'ın farklı bir 

okuluna konuk olan tiyatro ekipleri öğrenciler için birbirinden güzel çocuk oyunları sahneliyor. 

Tiyatro sahnesi bulunan okullarda gösteriler 

bu salonlarda yapılırken, sahnesi olmayan okullarda da sınıflar, koridorlar tiyatro sahnesine dönüştürülüyor. 


İPEK YOLU ORKESTRASI'DAN 
KUŞADASI'NDA KONSER 


Ege Üniversitesi tarafından bu yıl EgeArt Sanat Günleri kapsamında akademisyenlerden oluşan “İpek Yolu Orkestrası” kuruldu. 
EgeArt Sanat Günleri için özel olarak kurulan ve ilk konserini 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kuşadası'nda sergilemiş olan İpek Yolu Orkestrası, 17 üniversiteden müzik alanındaki 40 akademisyenden oluşuyor. Orkestranın koordinatörlüğünü ise Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Gürkan Güleç üstleniyor. 


İpek Yolu Orkestrası, 29 Ekim 2017 Pazar günü, Kuşadası Belediyesi Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kuşadası İsmail Cem Meydanı'nda sahne aldı. Kuşadası Belediye Başkanı 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Özer Kayalı'dan da büyük destek alan orkestra, Cumhuriyet Bayramı EgeArt konseri ile sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. 


Okan Yüksel Parkı Açıldı 


Karşıyaka Belediyesi; İzmir basınının duayenlerinden olan Karşıyakalı usta şair ve yazar Okan Yüksel'in adını, Şemikler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka verdi. Başkan Akpınar 


“Okan Yüksel'i ve onun yaşam felsefesini gelecek kuşaklara taşıyacağız.” dedi. 


Sevenleri Yalnız Bırakmadı 


Şemikler Mahallesi 6287 sokakta yapımı tamamlanan park, 


925 metrekare arazi üzerinde oluşturuldu. Çocuk oyun alanı ve 


spor aletlerinin de bulunduğu parkın açılış törenine Karşıyaka 


Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Gazeteci, Şair ve Yazar Okan Yüksel, aile bireyleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Kemal Baysak, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Okan Yüksel'in sevenleri katıldı. 


J 


Lİ 
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Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu, Urla'da 16'ıncı yüzyıldan kalma metruk haldeki Sıbyan Mektebi'ni halka açık özel bir tasarım kütüphanesine dönüştürdü. Kütüphane; bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın katıldığı törenle açıldı. 
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Urla Tasarım Kütüphanesi ve Faruk Tabak Okuma Odası olarak halkın hizmetine sunulan tarihi binadan, Urlalı çocuklar yararlanacak. Yıllar süren bir araştırma ve emeğin ürünü olarak ortaya çıkan ödüllü kütüphane Urla'nın değerleri arasına katıldı. 


Tiyatroyu Sevdi 


Amatör tiyatrolara desteğini sürdüren Konak Belediyesi'nin İzmir Tiyatrosu adıyla hayata geçirdiği proje kapsamında ücretsiz tiyatro eğitimi alan Roman gençlerin sahnelediği “Bizim Citydekilerden misiniz?” oyunu İzmirli tiyatro severlerle buluştu. Konak Belediyesi'nin Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde 


sahnelenen oyun yoğun ilgi görürken, izleyenler arasında Roman 


vatandaşlar da vardı. 


da oldukça nezih bir mahalleye gelen iki Fransız'ın mahalledeki güzelliği keşfedip sömürmeye çalışmasına, mahallenin geleneklerini korumaya çalışan beş gencin verdiği mücadele anlatılıyor. 
Mahallede klip çekmek isteyen Fransızlarla mahalleli arasındaki sorun sonunda tatlıya bağlanıyor. 


İzleyenleri Güldürdü 


Oyunda Alsancak Sanat ve İsimsiz Sahne'nin desteğiyle tiyatro eğitimi alan Ege ve Yenişehir mahallelerinde yaşayan Roman gençler rol aldı. Eslim Yıldırım'ın yazdığı, koreografisini ve yönetmenliğini Dalya Kilimci ile Deniz Taylan Tombul'un üstlendiği oyun izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Oyunda Bizim City adın- 


Mahalleliler Gurur Duydu 


Konak Belediyesi'nin hayata geçirdiği İzmir Tiyatrosu projesi sayesinde seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşayan Roman gençler yetenekleriyle göz doldurdu. Mizahi üslupla yazılan oyunda Roman gençler Ahmet Karakaş, Adile Ezilecek, Türkan Yetişir, Nurhan Cevahir ve Nisa Kalaycı oyunculuklarıyla büyük alkış aldı. Gençlere sahnede oyunun koreografisini ve yönetmenliğini yapan Dalya Kilimci ile Deniz Taylan Tombul da Fransız oyuncular olarak eşlik etti. Roman ezgilerinin, danslarının yer aldığı oyun izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Roman gençlerin performansları mahalle sakinlerini de gururlandırdı. Oyunun sonunda 


gençleri ilk kutlayanlar, mahalleli oldu. 
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VİZYONDA NE-YAR 


Vizyon filmlerinde tekrar sizinle buluştuğum için çok mutluyum sevgili Ege Life Dergisi okurları... :) 


Kasım ayının ilk haftasına bir korku gerilim efsanesiyle başlıyoruz. Testere! Yedinci filmini yedi yıl önce final 
| olarak izlediğimiz seri geri 
döndü. Jigsaw Efsanesi olarak dönen filmin başrolün- de yine usta oyuncu Tobin 
| Bell yer alıyor. 
|! 2004 yılında haye yatımıza giren film, uzun bir seri olarak kaybettiği etkiyi son filmle tekrar kazanma- 


p z İM umuyor. Haftanın bir diğer dikkat çeken filmiyse zili “Kare”. “Christian, Stockholm'de bir modern sanat z ğ galerisinde çalışmaktadır ve projelerinden biri de The 


70 Herlik KASIM 2017 


Sguare olarak adlandırılan alandır. Bu alan büyük bir toplumda farklı katmanlardan, farklı sosyal sınıflardan gelen insanların küçük bir yansımasıdır ve Christian ziyaretçileri insanlara güvenmeli mi güvenmemeli mi sorusu ile iki farklı yoldan birini seçmeye davet etmektedir ve bu soru bizi tüm film boyunca takip eder.” Başrollerini Elisabeth 
Moss, Dominic West ve Claes Bang'in paylaştığı ve 2017 Cannes'da gösterimi ya- 


pılan The Sguare, İsveçli yönetmen Ruben 
Östlund'un konuşma özgürlüğü, sanatsal özgürlükler, sosyal sansür ve benzeri konuları İskandinav perspektifinde, politik ve sosyal bir çerçevede inceleyen bir film. Komedi sevenleriyse unutmadık... Şafak Sezer'in yeni filmi Ketenpere, gülmek isteyenler için vizyonda olacak. 


| 10 Kasım haftasına geldiğimizdeyse, söylememize gerek olmadan zaten aylar önce hepimizin ajandalarına not 


ettiği bir film gösterimde olacak. Yavuz Turgul im- i zalı Yol Ayrımı filminde, 
| Şener Şen bizi bir kez daha 
mest edecek. Ve biz yıllar sonra çocuklarımıza, “Ben 


o filmi vizyona girdiği ilk 

hafta sinemalarda izledim yavrucuğum.” diye hava atabileceğiz. “Yahu sen bizi haftada bir sinemaya gidenlerden mi sandın?” diyen sevgili Ege Life okuyucuları, durun daha bitmedi... Ünlü hikâye Doğu Ekspresi'nde 
Cinayet ve Kiralık Aşk dizisiyle uyumlu ikililer arasındaki yerlerini alan Barış 
Arduç ve Elçin Sangu'nun yeni filmleri 
Mutluluk Zamanı, övgülerinize mazhar olmak için bekleyecek. ni eni 


Bir sonraki hafta bence evde oturun, geçen hafta zaten çok güzel filmler vardı... Dememizi bekliyorsanız, yanıldınız. Adalet Birliği (Justice Le ) geldi hanın AN, 

Batman, Aguai lash ve V 

Women'lı Ad I il 
Comics | kümdarl ben öyle filmleri: 
diyenleri 
Nicole 


bilir. “Hep yabancı, 1 
Azıcık da bizden olsun.” 
için Binnur Kaya kafasını uzat bizi Burak Aksak'ın kaleme l ğı “Sen Kiminle Dans Edi sun?” filmine davet ediyor. 


Dolu dolu bir ayın son haftasına gelmiş bulunmaktayız. Yılın son ayına girdiğimizi, yılbaşı- nın geldiğini ve yeni bir yılın illaki bir romantik komediyle kutlanması gerektiğini asla unutmayan sevgili Hollywood, bizi “A Bad Mom's Christmas” ile karşılıyor. Peki Türk 

sineması boş durur mu? Hemen iki yakışıklıyı Hollywood'un karşısına dikiyor. 


SİNEMA YAZAR 


Bir çocuğun gözünden anlatılıyor İftarlık Gazoz... O çocukla, seyirci de çocuk oluyor ve büyüyor. 


İftarlık Gazoz, yönetmen Yüksel Aksu'nun üçüncü filmi... Senaryosunu da kendisinin yazmış olduğu film, çocukluğunun izlerini taşıyor. Tüm film Muğla'nın Ula ilçesinde geçiyor ve bizi 1970'lerin atmosferine sürüklüyor. İnsanı saran ve dilimizin köşesinde saklı Ege şivesi, kasabalı- 


ların birbirlerini kucaklayan içtenliği tamamen bizden, güneşin ve tarlaya vuran ışığın sıcaklığı 


-1 


» seyirciyi filmin içine il çekiyor. Yüksel Ak- 
“©U sunun İftarlık Gazozu, uzun zamandır hasret duyulan bir hissiyatta, samimi 


ve sıcak bir yapım... 


Film; bekleyiş içindeki kalabalıkla başlıyor. Bir bekleyiş atmosferi sarıyor ve ardından cezaevinin içerisinde sedyeyle taşınan bir mahkumun görüntüsü giriyor. “Gazoz” diye sayıklarken mahkumun gözleri, tepedeki yazıya takılıyor. Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla “Yurtta sulh, cihanda sulh”... Aynı yazıyı bir on yıl öncesinde, 1970'lerin başında, ilkokulun duvarında görüyoruz. 
Okul zili çalıyor ve Ramazan ayının denk geldiği bir yaz tatili başlıyor. O yaz çok şey değişiyor, özellikle baş 


<< karakterimiz Adem için... 
alk 
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Filmdeki oyunculuklar çok doğal, yönetmenin enerjisi ile oyuncuların yetenek ve uyumu sayesinde gerçekten çok güzel bir film ortaya çıkmış. Filmde Adem'in büyüme çabasını ve en sonunda büyümek zorunda kalmasını izliyoruz; hatta kendimizle bağdaştırıyoruz. Bir çocuk olarak izlemeye başladığımız filmde neşemizi önümüze katıyor, seviyor ve büyüyoruz. 


Adem babasından sonunda izin alarak, diğer başrolümüz olan 


Cibar Kemal'in yanında çırak olarak çalışmaya başlıyor. Cem Yılmaz'ın oyunculuk yeteneğiyle, tamamen farklı ama aslında çok da tanıdık olan Cibar Kemal karakterini önümüze seriyor. Cem Yılmaz gerçekten de çok doğal ve pürüzsüz bir oyunculuk ortaya çıkartıyor. 


Adem'i yeteneğiyle geleceğin oyuncularından olduğunu düşündüren Berat Efe Parlar canlandırıyor. Adem, o yaz bir yandan çıraklık yaparken hayalini gerçekleştiriyor, bir yandan da büyüklerin doğru ve yanlışlarının içerisinde kendi doğrularını bulmaya çalışıyor. Bir de âşık oluyor. Herkes ona oruç tutmak için çok küçük olduğunu söylüyor ama âşık olduğu kız oruç tutuyor... Adem de hiçkimseye söylemeden oruç tutmaya karar veriyor. Bir çocuk için büyük bir irade sergileyerek, tüm gün sıcak altında ça- 


lışmasına rağmen, orucu tamamlamaya yaklaşıyor. Eğer orucunu isteyerek bozarsa 61 gün daha oruç tutmak zorunda kalacak... 
Adem tüm günün yorgunluğuna dayanamıyor gazozlarına sarılıyor. Ama o gün yaşadığı sadece, dayanamayıp bozduğu orucu nedeniyle 61 gün daha oruç tutması gerekeceğinin acısı olmuyor. 
Adem ölümün bir anda yaklaşabileceğini görüyor, bağırıyor, büyüyor ve tatlı sıcak yaz günündeki çocukluğunun masumluğu gözyaşlarına karışıyor. Yüksel Aksu filmde hem ideallerini hem de hayatı aktarıyor. Hayat o tatlı sıcak günlere karışan acılarla büyütüyor bizi ve zaman akmaya devam ediyor. 


Film siyasi bir açıya kayıyor gibi görünse de, dikkatle izlendiğinde Adem'in hayatını anlatıyor bize. On yıl sonrasında; yıllar öncesinin diyetini öder gibi, cezaevin şartlarının düzeltilmesi amacıyla açlık orucuna duruyor. Bu açlık orucunun 61. Gününde sedyede yatarken iki kelime dökülüyor kurumuş dudaklarından, “Hasan Abi,” ve “Gazoz”... 


İftarlık Gazoz, Kültür Bakanlığı'ndan en çok destek alan ikin- 


ci filmdir. Yüksel Aksu'nun ve oyuncuların yanında, görüntü yönetmeni Mirsad Heroviç'in de hakkını vermek gerekir. Filmin belki de en etkileyici sahnesi olan, sabah saatlerinde tütün tarlarında çalışan kasabalıların görüntüsü takdire şayan. 


Filme tüm düşüncelerinizi kenara bırakarak ve çocukluğunuza sımsıkı sarılarak başlayın. O sımsıcak atmosferin, neşenin, çocuklugun, dostluğun, insanlığın ve aslında çok özlediğimiz o duyguların sizi kucaklamasına izin verin. İftarlık Gazoz, uzun zamandır hem insanların hem de Türk sinemasının ihtiyaç duyduğu ve izlendikten sonra uzun süre de kişinin duygularına sirayet edecek bir yapım. Filmi izlerken kendinize cam şişede tatlı bir gazoz açmayı unutmayın. 
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Ezgi Bağcı, 1991'in Mart ayında Denizli'de dünyaya gelmiştir. 


Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Hukuk eğitimini tamamla- 


mıştır. Küçük yaşlardan beri, bir tutku halinde yazmaktadır ve on yılı aşkın süredir yazdıklarını internet ortamında yayımlamaktadır. 2015 yılının Mart ve Kasım aylarında roman serisi olan Hançer K-LI kitapları basılmıştır. Meslek hayatını ve yazma aşkını İzmir'de sürdürmektedir. 
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ÇEVİREN VE DERLEYEN: Damla Kılınç 


KAYNAK: www.housebeautiful.com 


DEKORASYON 
KÜÇÜK BİR ALANI 


GENİŞ GÖSTERMENİN 
1 YOLU 


İster küçük bir stüdyo daireyi ister büyük evinizin kullanamadığınız küçük köşesini yararlı 

hale getirmeye çalışın, sizin için derlediğimiz tasarım fikirleri çok işinize yarayacak! Küçük 

alanların kurtarıcıları aynalar ve birden çok işlevli mobilyalar etkili tasarımınızda en yakın arkadaşlarınız olacak. 


I- BÖLGELER OLUŞTURUN 


Bir alanda her şeyi yaptığınızı düşünün; iş, uyku, yemek, dinlenme... 
Tüm bu fonksiyonlara cevap veren bir stüdyo tasarlarken, bazı bölgeler  * e, 


oluşturmanız faydalı olacaktır. Mesela girişi işaret eden duvarı mora 


boyayabilir, yemek masasının altına tam onun kadar bir halı serebilir- 


siniz. Kısaca boya ve aksesuar ile oda yaratılabilir. 


0 eee 
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2- OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPIN 
Her şey birden çok amaca hizmet edebilir. Örnek vermek gerekirse, bir kilde bir kanepe, çift kişilik büyük bir misafir yatağı olabilir. Bunun için 


yaratıcı bir örnek vermemiz gerekirse, evinizde kullandığınız pufları sert malzemeden edinerek kahve masaları olarak da kullanabilirsiniz. 


ı ı 

ı ı 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p ; masa hem yemek hem çalışma masası olarak kullanılabilir. Benzer şe- 
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3- GÖZÜNÜZÜ YANILTIN 


Tavandan zemine kadar perde kullanmak, transparan mobilya tercih etmek ve aynaları stratejik olarak yerleştirmek bir odayı geniş göstermekte çok fayda sağlayacak unsurlardır. Gözleriniz yanılmaya eğilimlidir unutmayın! 


— 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ı 4- HER PARÇA ÖNEMLİ OLSUN 


Her zaman daha az alan tutarak daha çok fonksiyonel fayda sağlayan mobilyalar tercih 


edin. Örneğin bir büyük sehpa yerine, iki küçük yuvarlak zigon kullanın. Bu hem ev içe- 


risindeki trafiği rahatlatacak hem de hareket alanını artıracaktır. 


uae pll 


ve daha büyük gö aksine, sade 


Ya sahip olabilirsiniz 
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— er 


l | 

ı İhtiyaca göre 
" kaplamaları, de ı kapla 

1 ye mobilyalar, m€ 


"ölü alan yaratım? 


ı depolama sağlar. Bu 
"o yarların bir parçası hem çok özel tasa il rüntü verin hem de 


uyarlanmış YO polama köşeleri 


WC 


dan akıllıca bir 


anmış bir gö” 


AN 


6- GÖRSEL SÜREKLİLİK SAĞLAYIN 


Düzgün, tonlamalı ve modüler odalar, gözlerinizin mekânı bulunduğundan daha geniş algılamasını sağlıyor. İnce desenler ve dokular, odanın düzlüğünü ve sakinliğini koruyacak, patern oluşturan unsurlar odayı geniş algılatacak. İşte bu muhteşem bir iş birliği! 


i i 
1 
1 

NN ut alanda hiç , 


unsurlar duolduklarında 


ferah durur. 


ii 
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DLKORASYON 


Bazı büyük sanat eserleri ortamlarda üst düzey bir his yaratarak daha büyük hissettirir. Bir ı koridoraasacağınız salon tarzı sanat eseri koridorunuzu son derece asil ve geniş gösterecektir. | ı 
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Evinizdeki her şeyi göstermek zorunda değilsiniz. 
Her aksesuar her yerde durduğu zaman oda son derece dağınık ve küçük görünecek. Bunun yerine 


aksesuarlarınızı gruplandırın, hiçbir şey odanızı dağınıklıktan daha küçük gösteremez. 
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DEKORASYON 


iÇ 
MEKÂNLARDA 


İLLÜZYON 


Mekânlarımızı büyük göstermek, aslında küçük illüzyonlarda 


saklıdır. Eski çağlardan bu yana kullanılan bazı göz yanılması niteliğindeki teknikler ile büyük değişikliler yaratabilirsiniz. Sadece duvar renkleri, ışıklandırma detayları gibi ufak değişiklikler bile mekânın genişlik algısını yıkmanıza yardım edebilir. Odanızın özellikleri, sizin ruh halinizi ve hislerinizi etkiler. Kendinizi daha rahat ve mutlu hissetmek için yapabileceğiniz değişiklikler, aslında gözünüzde büyüttüğünüz kadar büyük değildir. 


İlk olarak; alanınızı büyültmek için duvarların yıkılması aşamasına gelmeden, metrekaresi aynı kalsa da size çok daha ferah gelecek ortamlar yaratmak mümkündür. Duvar kağıtlarınızı dikine çizgili kullanmanız, bir anda odanızın atmosferini değiştirecek ve basık olmaktan kurtaracaktır. Özellikle dikey çizgili duvar kağıtlarını odanızın tüm duvarlarına değil de karşılıklı iki duvarına uygulayarak hem karışıklığı engellemiş olursunuz, hem de geniş görünen bir odaya sahip olabilirsiniz. 


Doğru renk seçiminin etkisi de bu noktada oldukça büyüktür. 
Özellikle tavanda kullanılan renkler, tavanın yükseklik algısını fazlaca etkiler. Kısaca, tavanı daha aşağıda göstermeye çalışmıyorsanız tavan renginde koyu renk kullanmak büyük bir hata olacaktır. Olabildiğince yan duvarlardan birkaç ton açık renk kullanarak tavanı yüksek göstermek mümkündür. 


Başka bir önemli nokta, odadaki eşyaları en aza indirmektir. 
Fazla eşya, odanızı olduğundan küçük gösterecektir. Sadelik özellikle küçük alanlarda rahatlık ve sakin bir atmosfer yaratır, göz yormaz, daha dingin olmanıza yardım eder. Çok fazla eşya, gerekkırmızı renkle dekore edilmiş bir oda, bize agresif bir ruh hali verebilir. Buna karşın mavi ve tonları, bize soğuk bir atmosfer sağlar. 
Bu sebeple özellikle soğuk ülkelerde ve kuzey yöne bakan odalarda mavi ve tonlarının kullanılması, alanı daha da soğuk hissettirip sizi hüzünlendiren bir atmosfer yaratabilir. Bunun yerine bu gibi odalarda; kırmızı, turuncu, sarı gibi bize güneşi anımsatan renkler içinizi ısıtıp sıcak, samimi bir atmosfer yaratabilir. 


Mobilyalarınızın fazla yer kaplamasını önlemek için ise büyük parçaları duvara paralel yerleştirerek odanızın orta kısmını genişletmeniz mümkündür. İkinci olarak ise mobilyalarınızı seçerken çok işlevli parçalara yönelebilirsiniz, yani çekmeceli bir orta sehpası ya da kütüphane işlevi gören bir televizyon ünitesi çözüm olabilir. 


Ayna kullanımı da size odanızı geniş göstermeye çalışırken yardım edecektir. Aynalar ışığı yansıtarak, derinlik duygusu katar ve göz yanılsamasıyla bir odanın sanki devamı varmış gibi gösterebilir. Yerleştirirken ışığı yansıtacak şekilde yerleştirirseniz daha 


iyi sonuç alırsınız. 


siz yer kapladıklarıyla kalmayıp aynı zamanda göz yorgunluğuna 


da sebep olur. Fazla çeşitli, birbirinden uyumsuz renk kullanımı da göz yorgunluğunun başka bir sebebidir. Odanızı yenilerken bir renk paleti seçip ona bağlı kalmanız işinizi kolaylaştırabilir. 


İç mekânlarımızda renklerin üzerimizdeki etkisi o kadar büyüktür ki bizim o anki ruh halimizi, psikolojimizi ve davranışlarımızı direkt olarak etkileyebilirler. Her rengin ve renk grubunun üzerimizdeki etkisi ve bize verdiği mesajlar farklıdır. Örneğin 


yılında Tevfik Fikret Anadolu Lisesi'ni bitirdi, lise dö 


Fransızca ve İngilizce eğitimi aldı. 2014 yılında İzmir Ekonomi 


Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü kazandı, 2016 yazında Arkide Mimarlıkta stajyer olarak çalışan Lâl Dalay, iç mimarlık eğitimine devam etmektedir. 
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ASTROLOJİ YAZAR 


MADAME PİERRETTE 


madampierrette(Degelife.com.ir 


Koç veya Yükselen Koç 
21 MART -20 NİSAN 


Havaların soğuması sizi bu ay pek etkileyecek gibi durmuyor; çünkü bence yanınızda her daim sizi ısıtacak biri olacak. :) Yani durum 

böyle gözüküyor. Ay başında hop diye havadan gelen ekstra bir para veya tatlış bir zam, yüzünüzü güldürebilir. Bu ay genel olarak tam bir Sweet November. :) Kendinizi kaybedip sevgilinize boş meseleler yüzünden ufak patlamalar yapmazsanız vallahi hayat çok tatlı. Ay sonunda, mizacınıza uymasa da meditasyon veya nefes seansı öneriyorum, yeni yıla az kaldı, kendinize yatırım yapın. BEN KENDİM falan, seversiniz. :) 


İkizler veya Yükselen İkizler 
22 MAYIS -22 HAZİRAN 


Bu ay biraz iş yerinde fazla zaman geçirip uzun zamandır ertelediğiniz işleri pıtır pıtır halledebilirsiniz. Evet pıtırcık mizacınıza 

uygun bir kelime olduğu için bunu sadece size kullandım. :) Bence aktif ve aşırı hareketli bir spora başlamak için de harika bir ay. Hem enerjinizi atar hem de forma girersiniz, hemen kickbox'a! İşteki stresi de alır hem. Vallahi size ayın planını bile yaptım daha ne olsun. Zaten yeni yılda artık ilişki evinizden Satürn babamız çıkıyor, nasıl ferahlayacağınıza siz bile inanamayacaksınız. :) 
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Kasım 2017 


Burç Yorumları 


Boğa veya Yükselen Boğa 
20 NİSAN -21 MAYIS 


Kasıma en tatlı başlayanlardan biri sizsiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz hedeflerinizi şöyle bir önünüze dökme zamanı. 

Bunun önündeki engelleri de ister ritüel yapıp yakın ister kafanızda yakın ama yakın. Hatta size de tüm ay meditasyon öneriyorum. Hedefinizin önündeki tek engel sizsiniz! 

:) Ayın sonlarına doğru ikili ilişkinizin gideceği yönü iyice bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yoğunlaşmak veya bitirmek, işte bütün mesele bu. :) 


Yengeç veya Yükselen Yengeç 
23 HAZİRAN -22 TEMMUZ 


Ahhhh ne kadar da romantik mizacınıza uygun bir aşk ayı. Ay vallahi tam sevgilinle bütün gün evde takılmalık. Yani bence ayın 

sizin için başka bir teması yok, valla. Bekarsanız da sürekli surette dışarda salınmanızı öneriyorum. Ay başında kendiniz için bir şey yapın; ama bu sadece kendiniz için olsun. 
Dileklerinizi yazıp suya filan atın mesela, Mayıs'a daha çok var ama olsun. :) Niyetlerinizin gerçekleşmesi her daim suyla hızlanır, baharı beklemeye gerek yok. :) 


Aslan veya Yükselen Aslan 
23 TEMMUZ -22 AĞUSTOS 
Bu ay hayatınızda bir değişiklilk yapın ve evde oturun. :) Evinizle ilgili değişiklik yapmak için de harika bir ay, dekorasyon adına eks- 


travagant zevkinize fazlasıyla uygun ve zevkli parçalar bulabilirsiniz. Taşınmayı filan düşünüyorsanız bu ay şu ev işlerini de sonlandırın. Aile yemekleri falan da iyi gelebilir, ay bilemedim, siz bu ayki en atraksiyonlu burç değilsiniz ne yazık ki. Sizin mer- kez ayınız Şubat. :) 


Terazi veya Yükselen Terazi 
23 EYLÜL - 22 EKİM 
Geçen ayın sonu ile başlayan hayatınızdaki tatlı veya tatsız hareketlenmeler artan bir hızla devam ediyor. Uyumlu ve tatlış mizacı- 


nız bu tempoya inanamamakla beraber üzerinizdeki 


enerji size çok iyi de gelebilir. Kendinizi ihmal etmeyi unutmayın, özellikle parasal açınızdan şu sıralar iyi durumda olduğunuzu düşündüğüm için kendinize yatırım yapmanızın çok doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Ah bir de ay başı alışverişe çıkmak için harika, Mars ile beraber yine çekiciliğinizin tavan yaptığını düşünürsek bu ay yine iyisiniz gibi duruyor. 


Yay veya Yükselen Yay 
22 KASIM -21 ARALIK 
Son | ay! Evet Satürn ile geçireceğiniz son aydayız, Aralık sonunda kendisiyle vedalaşıyorsunuz. Yaşadığınızı ferahlamaya ve son üç 


yılda kaydettiğiniz ilerlemeye siz bile inanamayacak- 


sınız. İmtihanlarınız, hayatta önünüze olur olmadık yerde çıkan engeller ve gereğinden fazla yorulmalar bir son bulacak. Tabii bunların kazanımları da büyük olmuştur o ayrı. Neyse, bu ay da biraz kendinize vakit ayırıp meditasyon yapmak için ideal. Siz seversiniz zaten, kendi ayınıza hazırlık yapın, bu ay biraz geride durun ve enerji depolayın, ihtiyacınız olacak! :) 


Kova veya Yükselen Kova 
22 OCAK - 19 ŞUBAT 


Bu yıl zaten kariyer olarak parlama yılınız. 
Yani yılımız çünkü benim de yükselenim kova ahhahahahh! Ve inanın önüme açılan kapılar şu son bir iki haftadır beni bile şaşırtıyor ki daha başındayız. Yıllardır çalıştıklarımızın meyvesini yeme zamanı! 
Bu ay ise alışveriş için ve özellikle iş ile ilgili toplantılar ve organizasyonlara katılmak için filan ideal. Yeni bir eğitime başlamak için de öyle. Tekrar söylüyorum, buraya negatif bir şey yazmayacağım, yazsam da bir çaresini yazacağım, rahat olun, sonsuza kadar sizi kayıracağım! :) 


Başak veya Yükselen Başak 
23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL 
Aşırı para harcayabilir veya bir anda ban- ka hesabınızda inanılmaz bir hareketlilik görebilirsiniz, uysal mizacınız bunu biraz ga- 


ripsese de bence siz yine her şeyi bir şekilde kontrol altına alırsınız. :) Bu ay yazmak veya şehir dışına tatlı bir kaçamak yapıp kuzenlerinizle kardeşinizle filan vakit geçirmek için harika. Ay başında yeni bir şeye başlamak da heyecan verebilir, bu sizin için her türlü olumlu olacak, merak etmeyin. 


Akrep veya Yükselen Akrep 
23 EKİM -21 KASIM 
Happy Birthdaay too youu! :) Bu ayda, bu sene de kısaca sizin seneniz ve ayınız diyebiliriz. Sosyalleşmelere doymayın, eğlenin 


gezin bu ay için size hiç spesifik bir şey yazmayaca- 


ğım, elinizi attığınızı başarabileceğiniz potansyeli yüksek bir ay. Hayatta neyi istediğinizi veya istemediğinizi çok iyi idrak etitğiniz bir ay hatta yıl olacak. Her zaman dediğim gibi, it is time! Yıllardır ektiklerinizi sonunda biçmenin tadını çıkarın. 
:) Zaten en sevdiğim burçlardan birisiniz, size hep böyle bir yorum yazmak istemiştim. :) 


Oğlak vey Yükselen Oğlak 
22 ARALIK -21 OCAK 
Evinizde bir parti mi vermek istiyorsunuz? İyi haber, doğum gününüzü beklemenize gerek yok! :) Sosyalleşmelere doya- 


mıyorsunuz ve oldukça keyifli bir ay geçireceğinizi 


rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle ay başı yemeler içmelere doyamayacağınızdan bir iki kilo alabilme potansiyeliniz dışında hayatınızda bir sorun olmaz gibi. :) Satürn babanız (yöneticiniz olduğu için kendisi direkt babanız oluyor) size yakında geliyor, fazlasıyla çalışacaksınız zaten, bence bu ay gezin..:) Tabii sizi bir ayrı sever, o yüzden çok da şey yapmamak lazım. 


Balık veya Yükselen Balık 
20 ŞUBAT - 20 MART 
Bu ay denizaşırı seyahatlere gitmek için veya yepyeni bir sayfa açmak için ideal! Hayata dair bakışınızı değiştirecek bir kitap okumak 


bile harika şeylere yol açabilir. Siz seversiniz bilirim. :) 


Partnerinizle ilişkinizde tatlı bir yoğunlaşma olabilir, aşırı duygusallığınızla kendisini boğmazsanız bence her şey gayet güzel gidecektir. :) Satürn babamızın oğlak burcuna geçişiyle Aralık itibariyle rahatlayacak burçlardan bir diğeri de sizsiniz; ama o haberlere sonra geçiciim, şimdilik keyifli ve bol gezmeli bir ayın tadını çıkarın. :) 
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KÖŞE YAZISI 


ASA, 
KOZMİK ASA VE 
Sİ T/P SEMBOLÜ KADÜSE 


Asa hakkındaki gizemlerin bir kısmını, majisyenin iradesinin Mısırlı rahiplerin “Maht-Heru” denilen “Güç Sözcükleri”, büyük güçlenmiş hali olarak idrak etmemiz mümkün. Asalar, enerjileri toplamış özel söz kalıplarıydı. Onların granit özel eşyalardır ve her majisyen, yalnız kendi blokları bu ses gruplarının zikri ile hareket etasasını kullanır, bir diğerinin tirdiği gibi, Eski Babil'de sesin, asası öbüründe işe yaramaya- ağır blokları kaldırmak için kulbilir. Asanın gücünü arttırmak lanıldığı söylenir. Eskilerin majikal için yapılan her işlem, birinci derece- asaları, fırtınalar çıkarabilen ve yer çeki- de önem taşımaz. mini yenebilen özelliklere de sahipti. 


İster özel bir günde, özel bir ağaçtan veya değerli bir taştan yontulmuş olsun, isterse uygun tılsımlarla tasarlanıp desenlenmiş olsun veya yapım aşamasında dualar okunmuş, uygun Ay, Yıldız ve Gezegen zamanları A beklenmiş olsun; tüm bu şartlar asanın gücünü arttırmak 


için yan etkenler olarak kalacaktır. 


Asaların tepesinde bazı özel taşlar da kullanılır, bunlar enerjiyi asaya toplayıp yayma görevi yapmaktadır. 
Birçok uygarlığın kabartma, heykel ve resimlerinde görülen asa, ezoterizmde, her şeye uzanabilen belirli bir enerjetik gücü sembolize etmekle beraber, manyetik etkilere de yön verebilir. Asa İngilizcede “Wand” olarak kısa ve sihirbazların 


Asa'nın esas gücü; yalnızca düşünceyi ve iradeyi kendisinde bir odaklanma noktası gibi toplamaya yarayan unsur 


len addır. “Staff” olarak geçen asa ise, daha uzun tasarlanmıştır ve belirli statüye sahip insanlara özgü bir yardımcıdır. Hemen be- 


Lİ a kullandığı çeşitli materyallerden yapılmış çubuk biçimlerine veri- 


olmasından kaynaklanır. Büyülü sözcükler ise, meditatif bir et- yy ken olarak irdelenmelidir. Asıl güç; düşünce gücünün, imgeleme potansiyelinin ve iradenin bir arada kullanılarak, yoğun etki yaratmasıyla ortaya çıkacaktır. Diğer nedenler ise, tümü ile, olaya eşlik eden katalizörlerdir. Bazı asaların belirli dalga boyunda frekanslar yayınlayabilmesi mümkündür. Ses bir güçtür ve sonik titreşim kullanımı, çok eskilerin gizli bilgilerindendir. 
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lirtmek gerekirse; psişik enerjilerin rolü olmadan, yine bir işe yaramayacaktır; gücün etkisini büyüten şey, düşünceyi yoğunlaştırma yeteneğidir. 


Thoth'un asası, spiral biçimde iki yılanın sarılı olduğu bir asadır (Kadüs). İkiz yılanlar, yarı uyku halinde enerji olan, Kundalini, Yılan Ateşi'nin uyandırılması anlamını içeriyor. Diğer tüm Mısır tanrıları ve tanrıçalarını de ellerinde asaları olmadan görmek mümkün degil. Asalar Güç sembolüdür, aynı zamanda peygamberler, gizemciler, tarikat liderleri, krallar, rahipler ve askeri otoriteler tarafından kullanılmıştır. 


Kozmik Asa 


Bazı asaların üzerinde yer alan kozalak figürü, epifiz bezini sembolize ederken, Asa; belkemiği, Kadüs'ün orta sütunu olan omurilik ve en üstünde, kozalaksı bez, epifiz ile betimlenmiş olur. 
Belkemiğimize yani Asa'ya, iki tarafından dolanmış “çift yılan” (Kadüse) olarak sembolü, Dünya'nın farklı yerlerindeki hemen tüm ezoterik sistemlerde kullanılmıştır. 


İki yılan; Su ve Ateş olarak, omurilikten yukarı spiraller çizerek yükselir, dualitenin bir başka anlatımıdırlar. Bu ise, mikrodan makroya kozmosun enerji dönüşümü ve fizikte dolanıklık işaretidir. 


Merkür Kadüsü, iki yılanın dolandığı kanatlı asadır. Kanatlar arınıp yükselmeyi, yılanlar yaratılışın temel güçlerini anlatmak içindir. 


Birbirine dolanmış çifte yılan, diğer yandan DNA sarmalı ve 

Tıp sembolü olur. Kutsal sembol Kadüse; hem yılan, hem spiral, hem de kanatlarla sonsuzluğu anlatırken, mucizevi dönüşümün ve Hermes ile Merkür yıldızının bilgisini dile getiriyor, Dünya Tıp Birliği tarafından 1956 yılında resmen kabul edilerek, sembol olmakla, şifaya da işaret ediyor. Asaya sarılıp yükselen iki yılan, zıtlıkların bütününün, yin ve yang dengesinin, ayrıca siklusların ve tekamülün açılımını vermektedir. Kanatları ile, bilginin özgürlüğünü ve kozalak ile, 3. gözün ilahi bilince açılmasını anlatır. 


Kozmik Asamız; uyuyan “Ateş Yılanı”mızdır, soyut gizemli enerjimizdir. Kutsal bir gücü dünyaya aktarabilir, çalışmalarla aktive edilebilir. 


Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı “Kozmik Arayış”ın ardından bilinmeyenlere yönelik “Gizli Boyutlar” TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı “Okültizm ve Enerji” ile okuyucuyu gizemler dünyasında 


dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizmveenerji 
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Prof. Dr. MELTEM ONAY 


Celal Bayar Üniversitesi 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 


meltemonay(Degelife.com.tr 


İnsanın hayatında her an değişik olaylar olabiliyor. Aslında çoğu zaman yaptığım bir işi, bu hafta içinde herkese duyuracak ve ilan edecek şekilde yapabileceğimi hiç tahmin etmezdim. Şu anda yazıma başlar başlamaz, neler söylüyorum kendi kendime diye bana sorabilirsiniz, çok da haklısınız. Bazen karnımdan konuştuğumu kabul ediyorum. 


Üniversitede yıllardır “girişimcilik” dersleri veriyorum. Her 


sene farklı konular bularak, hem kendimi hem de öğrencilerimi eğlendirmek ve bilgilendirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz sene, farklı bir şeyler bulmalıyım derken, tam olarak kim olduğunu hatırlamıyorum ama bir arkadaşım İzmir'de düzenlenen “Fuckup Nights” etkinliğinden bahsetti. Bu nedir, neler yapılır derken kendimi birden faaliyetin yapıldığı salonun içinde buluverdim. 


Hep mâlum insanların yaşamlarından kesitler verilirken, onların “başarı hikayeleri” anlatılır. Banu Güsar isimli İzmir'li girişimci bir hanım, bence bunun bir de tersi anlatılmalı diyerek bir organizasyonun altına elini koymuş. Bütün dünyada yıllardır yapılan bir faaliyetin, İzmir'deki sorumlusu olmuş. Bu ay, 34.cüsü gerçekleştirilen “İş Batırdım Geceleri”, tam 34 aydır aynı heyecan 


86 hwlih KASIM 2017 


“İŞ BATIRDIM” 
GECELERİ 


ile sahnesine başarısızlık hikayelerini anlatan kişileri taşıyor. Bu gelen kişilerin neden işlerini batırdıklarını biraz mizahi bir dil ile, bazen de sorgulatarak dinlettiriyor. 


Banu Güsar, sevdiğim bir dostumdur. Geçtiğimiz haftalar içinde birlikte olduğumuz bir gün, bu ay yapılacak olan faaliyet için dördüncü kişiyi aradığını; ancak bulamadığını söyledi. Ben de işi şakaya vurarak, “İyi de neden zaten hep girişimci arıyorsun ki, bizler de buradayız. Kamu kurumunda çalışanlar girişimci olamaz mı? Bu işi ben yaparım.” deyince; kendimi doğal olarak sahnede pek çok kişiye akademik hayatımda “çuvalladığım” anıları- mı anlatırken buluverdim. 


Sunum yapılmadan tam bir hafta once, Banu Güsar bizden bir ön hazırlık yapmamızı istemişti. Ben de başladım anlatmaya, akademik hayatım boyunca başıma neler geldi, gelen bu olumsuz olaylar beni ne kadar çok etkiledi, nerede durdum, nerede koştum, nerede ağladım... Hepsi bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiverdi. 


İnsan hayatında aslında bu tarz geriye dönüşlerin müthiş etkisi olabileceğini böylelikle bir kez daha hatırlamış oldum. Bir varmış bir yokmuş derken insan kendi hayatına neler kattığını hissedebiliyor... Benimkisi de böyle oluverdi birden. 


'pe 


THEM€FROM | 


(ÖCEİİN 


BARRY NEWMAN (o 
As "Petrocelli” 
From the NBC TV Series. 


Lise yıllarımdan başladım anlatmaya, küçük bir şehirde okurken üniversitede sınavlarına girme telaşıma dönüverdim film şeridimin ilk sahnelerinde... Hep “avukat” olmak istemiştim. Pek çok kişi belki hatırlar, eskiden “Avukat Petroçelli” diye bir avukat vardı. Beni, avukat olmaya iten, çok güzel bir diziydi. Her zaman doğrunun yanındaydı, bir duruşma salonunda insan bu kadar mı başarılı savunma yapabilirdi? Müthiş bir dikkâti, müthiş bir bakış açısı vardı ki, ona hayran olmamak mümkün değildi. 


Üç tercihte bulunmuştum üniversiteye girerken. Kendimden çok emin olduğundan değil, kendime uygun bir başka meslek bulamadığım için bu kadar seçim yapabilmiştim. İlk tercih tutmayınca hemen ikinci tercihe geçen üniversite sistemi beni doğ- 


rudan doğruya Peyzaj Mimarlığı'na yönlendiriverdi. Kapısından içeri girerken, ben burada ne yapıyorum dediğimi çok iyi hatılıyorum. Ne mesleğimi tanıyordum, ne de bu mesleği neden seçtiğimi... Birinci sınıf bitince ikinci dönemin başında beni iyice üzen bir ders ile karşılaştım. “Perspektif”. Yani baktığımız noktaya üç boyutlu bakabilme ve çizebilme şansın olmak zorundaydı. 
Bu nasıl mümkün olacaktı? Bir türlü baktığım objeyi bu şekilde göremiyordum ve çuvallamıştım. Bu dersi geçmek zorundayım, birincisinden geçemezsem ikinci Perspektif dersini alamayacaktım. Bu da doğal olarak okulun uzaması demekti. Nasıl olur demeye gerek yoktu. Zaten bütün bunlar insanın aleyhine işliyordu. 
Sınavı vermek zorundaydım. Hayatımda hiç kopya çektim mi diye düşünüyorum, şimdi bu yaptığımdan utansam da, bu dersi kopya çekerek yani çizimi sınav sırasında bir arkadaşıma yaptırarak geçebilmiştim. 


Şimdi Perpektif dersi dendiğinde, gülümsüyorsam, okul haya- 


tımın en yaramaz hikayesini bu şekilde yaşadığımı bilmiş olmamdır. Ege Üniversitesi bitip, yüksek lisans yapmaya karar verinceye kadar yaşamım tek düze geçti ancak birden kariyer telaşımın içine düşüverdim. 


Pek çok kişi, çocuk sahibi olduktan sonra, işlerini bırakıyor. 
İyi de bende neden böyle olmadı? Bunu bilmiyorum. Kimbilir, 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belki de kızlarını okutan ve muhakkak çalışmaları gerektiğini düşünen ebeveynlere sahip olduğum içindir. Kendimi bu nedenle hep çok şanslı hissettim. Doğal olarak azmim ve kararlılığım- dan hiç ödün vermeden, ben de hem çalışan hem de çocuk sahibi olan bir kadın olacağım dedim. Hani yıllar önce televizyonda “çocuk da yaparım, kariyer de” diye bir cıngıl vardı ya, benimkisi de aynen böyle oldu. O günden itibaren, ne yaptığımı bildim, 


nasıl vene yapacağımı da... 


Doktora bitti, kadrolar alındı, sonunda akademimin en zor dönemine yani “doçentlik” sınavının olduğu günlere geldik. Sınavlar çok ağırdır akademide; beş profesör bir salonda, tir tir titreyerek kocaman insanlara, kelli felli kişilere, derdini ve bilgini kanıtlamaya çalışırsın. İnanır mısınız, hayatımın hiçbir döneminde o günlerde yaşadığım sıkıntılı günleri yaşamadım. Ders çalışmak değildir oradaki konu, beş kişinin karşısına geçerek sorgulanma ve hatta çocuklar gibi bilemediğin zamanki mahcubiyettir aklından gitmeyen bütün duygular... 


Her şey gibi bunlar da geçer ve yürürsün yollarda, kariyer 


yolculuğunda dimdik. Düştüğünde seni kaldıran tek söz Nietzche'nin: “Seni yıkamayan her şey, seni güçlendirir” sözüdür. Belki de bu şekilde ayakta kalırsın. Belki bu şekilde bilgi ile donanımlı 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olursun. Gücünü bilgiden aldığın zaman güçlenir ve daha yukarı doğru çıkmaya çalışır, çabalarsın... 


Yaşamın tatlı bir yolculuk olduğunu keşfettiğimden beri, içimdeki çocuk “hiç büyümedi.” Benimle birlikte koşmaya ve mücadele etmeye bayıldı. Onun coşkusu doğal olarak beni de etkiledi. Daha çok araştıran, daha çok mutluluk arayan, daha sosyal, daha girişken biri oldum. Deneyimler beni ben yaparken, herkes ile konuştum. 
Onların duygularını gördüm, tuttum, onların da sesi oldum. 


Bir gün baktım ki, hayat yolculuğunun yarısına gelmişim. Anlatılacak o kadar çok anı biriktirmişim ki, ben bile içinden seçerken zorlanmaya başlamışım. Ama değişmeyen tek bir şey kalmış. O da: “Kalbim”... Doldurdukça bitmeyen koskocaman kalbim, her aynı noktada kaldı, katmerlendi, büyüdü ama coşkusu hiç değişmedi. Sevgi ile dolan büyün kalplerin hep aynı olduğuna inanıyorum. Siz ne dersiniz? 


Muğla'da dünyaya gelmesi ile başlayan yaşam yolculuğu, çocukluğunun küçük bir şehirde, sevgi ve huzur dolu bir ortamda geçmesi ile devam etti. Şu anda Celal Bayar Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon dalındaki profesörlüğü ile süregelen akademik hayatının yanı sıra, firmalara eğitimler vererek gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Gazeteler ve dergilerde yazılar yazarken, televizyon programlarında konukları ile konuşurken, öğrencilerinin bilinçlenmesini sağlarken, kurumlara yol gösterici olurken, kısaca yaşamının her alanında ve yaptığı her işte, yaşam pusulasını dürüst olmak, hedefli olmak, kararlı olmak ve sevgi ile bilgiyi paylaşmaktan oluşan dört ok olarak belirlemiştir. 


Son Katılım m 
20 Kasım 2017 FARK 
DR 
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AHMET GÜREL 


Araştırmacı-Yazar ahmetgurel GDegelife.com.tr 


1999 yılı Şubat ayında, İzmir'in Çatalkaya mevkiine fotoğraf 
çekmeye gelmiştim. Bu yöreye ilk defa geliyordum, İzmir'in manzarası mükemmeldi, birden, karşıma, “Kavacık Köyü, 5 Kilometre” levhası çıkıverdi, hemen rotamı oraya çevirdim. O da ne, bir köy düşünün, çamların yeşilliğine kaybolmuş, Türk radyosu yerine Yunan radyosunu çeken, cennet bir köy. 


İbrahim Mantar adında bir genç yanıma yanaştı. Burada ne aradığımı sordu? Yanımda bulunan şelale fotoğraflarını gösterdim. Çektiğim fotoğrafları beğenmedi ve; “seni bizim dereye götüreyim de gör, üç tane şelale var.” dedi. Beni bir derenin içine indirdi. Allah'ım, o ne güzellik, suyun az olduğu bu mevsimde bile harika bir görüntü vardı, yaklaşık 15-20 metreden su aşağı- ya dökülüyordu, yerde suyun oyması ile derin çukurlar oluşmuş, o devrik ve çürümüş ağaçlar, oluşan yosunlar, tarif edilemez bir güzellik yaratmış... Dere içinde akış aşağı yürümeye başladık, bir doğal sekiden su iki metreden şelale yapıyordu, zemin kalker ve yürümek çok zordu, üçüncü şelale de kaskatlar şeklinde akan konumdaydı. 


Mi OYER 
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KARABAĞLAR 
KAVACIK KÖYÜ'NDE 
ÜZÜM FESTİVALİ 


İbrahim ile oturduk, sohbete başladık, İbrahim, hormonsuz Kavacık üzümünün, İzmir'de tanınmadığını belirterek, benden, bir “Üzüm Festivali” düzenlememi istedi. Ertesi hafta, Konak Kaymakamı başkanlığında bir toplantı yaptık. Toplantıya; Konak Belediye Başkanı, İzmir İl Tarım Müdürü, Kavacık Köyü Muhtarı ve İzmir Ziraat Odası Başkanı katıldılar. İzmir İl Tarım Müdürlügü, en iyi üzümü seçme görevini üzerine alarak, işe başladı. 


KAVACIK KADIN cini iğ 
GİMİ ÜRETİM VE İŞLET 
KODPeppyini İŞLEME 


25 Eylül 1999 günü, ilk üzüm festivalini Kavacık'ta düzenle- 


yecektik. İzmir'den otobüslerle gelen konuklar, kahvelerin önleri- ne sıralandılar, kadınlar tören alanına uzak bir noktada oturarak, etkinliğe katılmayarak, çekimser davrandılar. Saat 14.00'e kadar, misafirlere traktör tahsis edilerek, Maden Deresi gezildi. 


Etkinliğin tüm akışını elimde mikrofonla ben yürüttüm. Bu etkinliği, başkan yardımcısı olduğum Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubesi'ne mal ederek yapıyordum. Açılış konuşmamda, festivalin kısa öyküsünü anlattım. Etkinlikte, önce arıcılık kursu- 


nu bitirenlerin sertifikaları verildi. Ardından, bir okulun zeybek oyunları ve bir kolejin de bandosunun konserini izledik. Protokol, sıra ile konuştu ve “Üzüm Yarışması”nın sonuçlarını jüri açıkladı ve ödüller verildi. 


Ertesi yıl, aynı festivali tekrarladık, köylünün tüm ürünlerini satacak stantlar hazırlandı, köylü kadınlar, bu kez biraz daha etkinliğe sıcak baktı, bu kez, bol üzüm satışlı bir festival olmuştu. 
Bu arada, köy meydanı genişlemiş, Atatürk büstü konmuş, köyün tek tuvaleti düzenlenmiş, köye devlet eli girmeye başlamıştı. Köy içinde kütüphane çalışmasına başlanmıştı. Ben, yaptığım iki festivalden sonra, görevi yetkili belediyelere bıraktım. Konak Belediyesi, bir kez, köyün yeni bağlandığı Karabağlar Belediyesi de 3 
kez üzüm festivali yapmıştı. Festivallere hiç çağrılmıyorum, ama geçen yıl, İzmir fuarında, güzel bir olaya rastladım. 2000 yılında, annemden, saçta börek yapmayı öğrenen Kavacıklı kadınlar, elleriyle yaptıklarını yemekleri, börekleri ve köyün ürünlerini satmaya başlarken, geçte olsa, bir isteğim daha gerçekleşmiş oldu. Bu yıl ise, 4. Kez Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı festivalde, köyün adeta ihya edildiğine şahit oldum. Karabağlar Belediyesince yapılan bir öncülükle; “Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurulmuştu. 1999 yılında, sadece bizi seyreden kadınlar, üretiyor ve satıyordu. 18 yılda, ikisi benim öncülüğümle 
düzenlenen, toplam yedi festival ile köy kalkınmış, neredeyse 10 
bin katılımcı köye sığamamıştı. Ben de mutluluktan uçuyorum. 
İyi ki 18 yıl önce bu köye gelmişim ve fotoğraf çekmişim. Çektiğim bir fotoğrafla bakın neler oldu? 


20 Ekim 2010 tarihinde, kurulan ve başkanlığını yaptığım “İzmir Platformu”nu (Www.izmirplatformu.com) geçen yazımda tanıtmıştım. İzmir Kentlerin sürekli göçle beslenmesi kentlerdeki işsiz sayısını arttırmaktadır. Başka bir deyişle ülkemizde kentleşme süreci sanayileşmenin bir işlevidir. Kente göç yoluyla gelen bireyler, kentte varlıklarında sürdürebilecek yeterli sağlık, eğitim, barınma, çalışma, dengeli beslenme ve güvenli bir çevrede yaşama olanaklarından yeterince yararlanamamaktadırlar. İzmir'i yakından etkileyen göç olgusu, temelinde birçok sorun olmakla birlikte ekonomik faktörlerin belirleyiciliği altındadır. Sonuç olarak bu durum, bireylerin kent ile çatışmalarını ve ikamete yönelik mekânsal tercihlerini doğrudan etkilemektedir. Kentle kültürel, sosyal ve ekonomik olarak bütünleşmiş kentsel değerleri benimsemiş, mesleki ve eğitsel niteliği yükselmiş bireylerin yetişmesine ortam, olanak ve katkı sağlamak gerekmektedir. 


KAVACIK 
ÜZÜM 
FESTİVAL 


maya başladığını gördük. Bulk 
Son festivalde, İzmire gö- YiNE 6 EL 
— Sk 


çen köylülerin köylerine ge- * " 


Kavacık Köyü örneğinde, köylü kadınların, kurulan üretim kooperatifi ile evinden daha rahat çıkmaya ve bağımsız bir kimlik kazan- 


ri döndüğüne şahit oldum, . ” Ea 
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CUMARTESİ-PAZAR 


KAVACIK KUY MEYDANI 


ratifleri kurarak, ürünlerini kendileri değerlendirmeleri N özlemimle... 


neredeyse göç durmuş, köylü toprağına daha fazla sarılmıştı. Darısı, köyünde oturup, toprağını ekmeyen köylümüzün başına... Onlar, birlikteliğin gereği olan koope- 


1950 yılında Ankara'da doğan inşaat mühendisi Ahmet Gürel, 
Türkiye'nin en zengin Atatürk fotoğrafları arşivlerinden birine sahiptir. Gürel, 1997'den günümüze 15 ayrı konu başlıklı 300'e 


yakın Atatürk fotoğrafları sergisi açmıştır. Gürel'in üçü Atatürk albümü olmak üzere; 14 kitabı, 6'sı Kıbrıs temalı 15 belgeseli vardır. Gürel, 2002-2017 arasında İTK Uşakizade Köşkü Müdürlüğü'nü yapmıştır. 
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K. ULAŞ BİRANT 


Dokuz Eylül Üniversitesi - Bilgisayar Müh. Bölümü ulasbirantDegelife.com.tr 


Sosyal medyanın da yaygınlaşması ile çok duyulan bir söz var; “Bilgilerimizi topluyorlar.” 


Aslında çok karmaşık bir durum değil. Bu nedenle de herkesin bu konuda bir fikir geliştirmesi kolay oluyor. Bilgisayarımız (ve daha önemlisi sürekli cebimizde bulunan, adına nedense halen “telefon” dediğimiz küçük bilgisayarlar) yaptığımız çalışmalarla ilgili sürekli olarak bağlı bulunduğu ağlara veri yolluyor. Özellikle telefonumuzda bulunan birçok sensör, bulunduğumuz yerden, hareket hızımıza, kaçıncı katta bulunduğumuza kadar birçok veri toplayabiliyor. Bu bilgiyi de paylaşmasına izin verdiğimiz her yere gönderiyor. 


Bu bilginin üzerine bizlerin bilerek ve isteyerek paylaştığı bilgi de eklenince insanın standart bilgi düzeyi ile anlayabileceği seviyenin üzerine çıkıyor, “komplo üretme” seviyesine varıyoruz. 
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Doğal olarak “biraz bilgi” üzerine “düşük tecrübe” ve “fazlaca film” eklenince leziz mi leziz komplolarımız olabiliyor. Bunu destekleyecek birkaç tane örnek de yaşadık mı, bu da kreması oluyor. 
Elbette, burada örneklerin görülmesinde, “insanın aldığı bilgiyi yorumlamasının ancak kendi algı penceresi ile sınırlı olduğu” gerçeğini de mutlaka hesaba katmak gerekli. 


Peki, bilgimizi toplamaları kötü bir şey mi? 


Elbette. Birisinin her yaptığını not eder, her konuşmasını dinler, her hareketini takip ederseniz, eğer yasalarla korunan bir göreviniz yoksa, suçtur. Ayrıca yasal olmamasının yanında ahlaki olup olmadığı bile tartışılır. 


Ancak burada 2 konu devreye girer. 
Birincisi; bilgilerimiz bireysel olarak mı saklanıyor, yoksa bir 


istatistiğin parçası mı oluyoruz? Elbette bu durumda bile etik tartışması devreye girecektir. Ancak bireysel olarak verilerinizin 


saklanmadığı veya teknik terimi ile “profillenmediğiniz sürece” 


çok da sorun olmayabilir. Sonuçta elde edilen veriler insan doğası- nın anlaşılmasına (gerçi burada “müşteri” terimi daha uygun ama sonuçta müşteri de insan tanımı altındadır.) fayda sağlayacaksa, neden olmasın diyebiliriz. Yolda, okul harçlığını çıkartmak için çalışan anketör gence verdiğimiz bilgiden fazlasını vermiyorsak ve bir bilimsel çalışmaya destek sağlayacaksa, neden olmasın. 


İkincisi; bilgilerimizi topluyorlar da, bunu bize rağmen mi yapıyorlar? İnternet veya mobil uygulama havuzundan birçok fayda sağlıyoruz. Elbette alınan her hizmetin bir ücreti, karşılığı olması gerekiyor. Elde ettiğimiz faydaları alırken sorgulamıyoruz. Ancak bedelini ödemeye gelince, etik değil mi? Peki etik olan ne? Bir hizmet almak, ancak öncesinde anlaşılmış bedeli ödeme sırası gelince bunu ödememek mi? Peki bu durumda hırsızlıktan ne farkı kalıyor? 


Bilgilerimizi toplayan binlerce uygulama kullanıyoruz. 


Facebook kullanıyorsunuz ve sürekli aynı cümle; “Facebook bilgilerimizi topluyor...”. Evet. Topluyor. Aklınıza gelen veya gelmeyen birkaç tanesini sıralayalım; “Sevdiğiniz (ve sevebilece- 


giniz) dizileri”, “Seyahat periyotlarınız (ve dolayısıyla ne zaman 


» « 


yeni bir seyahat planlayacağınızı)”, “Kimlerle arkadaş olduğunuzu (ve çevrenize etki potansiyelinizi)”, “Ne zaman (ve nereye) gittiğinizi”. (Hatta korkutucu ve yakın zamanda bir güncelleme ile düzeltildi ancak telefonunuzu kullanmıyorken bile yanında konuştuklarınızı (Dikkat ederseniz, telefonu kullanırken yaptığınız konuşmayı zaten takip edebiliyor). Korkutucu değil mi? 
Peki bunları yapması için biz izin vermiyor muyuz? 

Veya bu bilgilerle biz beslemiyor muyuz? 
Sevdiğiniz diziyi, gezi fotoğraflarınızı, 
“Ben sıkıldım”larınızı, “Burası çok cool”larınızı, siz paylaşmıyor mursunuz? Öyleyse bunları paylaşırken iyi; ancak paylaştıklarınız bir istatistiğin parçası olunca kötü... 


Aslında daha güzeli de var; Swarm - 

Foursguare. Bilmeyenler için kısaca açıklamış olalım; Cep telefonunuza küçük bir uygulama yüklüyorsunuz. Gitmek istediğiniz veya o sırada bulunduğunuz mekanlarla ilgili insanların yorumlarını okuyabiliyorsunuz. Ayrıca bir yerde bulunduğunuzu uygulamaya söylerseniz, size küçük indirimler veya hediyeler de sunuyor. Konuyu anlamışsınızdır. “Nerede olduğumuzu, nereden yolculuk yaptığımızı, nereyi beğendiğimizi, hep takip ediyorlar...” Buna “takip ediyorlar” denmez. Buna “Ben herkese yayıyorum” denir. Ayrıca bu konu “bir telefon aldım ve bunu yapmaya başladılar” da değil. Uygulamayı bilerek, isteyerek, hem de karşılığında hiç bir ücret ödemeden ediniyorsunuz. Bu sayede arkadaşlarınıza hava atıyor, bir mekana gitmeden önce hakkında bilgi ediniyor, bir yerde toplanmanızı destekleyebiliyorsunuz. Bir başka deyişle, fayda sağlamıyor da değilsiniz... Peki faturayı ödemeye gelince mi, yemeği beğenmediğiniz aklınıza geliyor? 


Son bir örnek de, doğrudan yazılım satın almasından gelsin. 
Yaşı uygun olanlar hatırlayacaktır. Microsoft Internet Explorer ürününü satardı. Bu sayede internette dolaşabilirdiniz. İnternet tarayıcı olarak adlandırılan ürünü satın almanız gerekirdi. (Hatta ondan da önce Netscape Navigator'u belki hatırlarsınız ama daha da geriye gitmeyelim.) Şimdi Google Chrome ürününü çıkarttı ve herkes ücretsiz ve hızlı bu ürünü tercih etti. Küçük bir farkla. “İnternet tarayıcınız, kullanım deneyiminizi arttırabilmek için kullanım verilerinizi işlemek istiyor.” (Şu anda tüm tarayıcıların aynı 

şeyi yaptığını biliyorum.) Ancak neden o zaman, “Parası neyse veririm, sonuçta ürün alıyorum. Ama ücret yerine bilgilerimin işlenmesi bedelini ödemek istemiyorum” demiyorsunuz? 


Aslında hiç kimse verilerinin kul- 

© lanılmasını dert ediyor değil. Herkes bu konuyu çay sohbetlerinin, rakı masalarının bir 

parçası yapmaktan mutlu. Zira kullandığınız 

ve verilerinizi toplayan her uygulamanın alternatifi 

mevcut, sosyal medya ise siz yayınlamadığınız veya sisteme 

girmek istemediğiniz sürece sizi dahil edemiyor. Siz yeter ki şuna 

karar verin; her yaptığınızı herkese söylemekten ne zaman vazgeçeceksiniz? 


Selamlar, Saygılar... 


Yrd. Doç. Dr. Kökten Ulaş BİRANT 1977, İzmir doğumludur. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Dr. Birant, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlayarak görev yapma- 


ya başladı. Profesyonel hayatında yazılım mühendisliği, proje yönetimi ve halkla ilişkiler konularında çalışmakta, çeşitli sivil toplum örgütlerinde faal görevler üstlenmekte ve Özel Sahne Tozu Tiyatrosu Actor Club bünyesinde sahneye çıkmaktadır. 
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